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Vernieuwing' toe te voegen met de bedoeling, aan de denkbeelden die zij
terzake koesterde, zowel in Londen als in bezet gebied meer bekendheid te
geven. Van de oprichting van dit bureau was gerept in gesprekken welke zij
van augustus '43 afhad gevoerd met de cineast Gerard Rutten en de Parool-
redacteur mr. Warendorf en dezen hadden haar samen in het midden van
die maand een rapport gestuurd 1waarin zij het vertrouwen hadden geuit,
'dat de Hoge Landsvrouwe ... de roep uit het vaderland om verjonging
van de geest gehoord en verstaan (had)', 'werkelijk saamhorigheidsbesef"
moest de gehele wereld gaan doordringen. Rutten brak enkele weken later
een lans voor de oprichting, nog in Londen, van een apart ministerie van
kunsten en stelde zich beschikbaar om, ter voorbereiding daarvan, maar
vast tot 'tijdelijk secretaris-generaal voor de kunst' benoemd te worden'',
want wat het Bureau Vernieuwing betrof, had de koningin bedenkingen
gekregen. Vooral Beelaerts had haar er op gewezen dat de oprichting van
zulk een bureau in het Londense milieu alleen maar het effect zou hebben
dat de tegenkrachten gemobiliseerd zouden worden. Rutten en Warendorf
lieten evenwel het denkbeeld niet zo spoedig vallen; zij breidden het nog
uit ook: het moest een 'Bureau Vernieuwing en Voorlichting' worden,
bemand door hen beiden en de adjudant van dekoningin, jhr. mr. G. Beelaerts
van Blokland, zoon van de 'oude' Beelaerts; de taak van dit bureau zou zijn,
alle stukken te lezen die voor de koningin bestemd waren, voorzover die op
de toekomst betrekking hadden, en voor en na de bevrijding alle personen
te ontvangen die haar hun plannen zouden willen voorleggen. Vooral
Rutten bestookte de koningin met brieven waarin hij betoogde dat haar
terugkeer een 'show' moest worden zoals men in Nederland nooit had aan-
schouwd, en rancuneuze kritiek uitte op elke Londense instantie waarmee
hij te maken had gekregen: niets deugde. Begin januari '44 was hem
duidelijk wat gebeuren moest: het kabinet moest afgezet worden. Dat
schreef hij aan de koningin." 'Mij bekend', tekende zij in de kantlijn aan, en
ook: 'Geen praktisch uitvoerbaar denkbeeld heeft mij tot dusver bereikt.'
Dat waren bewoordingen die opnieuwaantonen dat zij graag verlost

zou worden van een kabinet dat, zo meende zij, van alle begrip voor de
noodzaak van 'vernieuwing' gespeend was en haar derhalve op dat gebied
de voet dwars zette. Zij besefte dat eenmededeling harerzijds aan Gerbrandy:
'u hebt mijn vertrouwen verloren', het effect zou hebben dat de minister-
president en al zijn ambtgenoten onmiddellijk hun portefeuilles ter beschik-
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