
WORDT PRINS BERNHARD OPPERBEVELHEBBER?

geen (toch zeer wel mogelijke) naweeën van (mocht) ondervinden, een
gevaar dat ook (bestond) door mogelijke impulsiviteit van P' (zijnde de
prins)." Een formeel besluit terzake werd in '41 niet genomen, maar in
april' 42 gaf luitenant-kolonel Sas, uit Canada overgekomen, van Boeyen,
die toen nog minister van oorlog ad interim was, formeel in overweging,
de prins tot opperbevelhebber te benoemen. Van Boeyen, kennelijk nog
steeds bevreesd voor de 'naweeën', ging niet tot actie over; twee maanden
later evenwel, begin juni, legde hij, wellicht uit de behoefte om de prins
het genoegen te doen dat hij een belangrijker status zou krijgen, aan de
koningin een koninklijk besluit voor waarbij de prins bevorderd werd tot
generaal-majoor en schout-bij-nacht à la suite (het waren dus twee ere-rangen).
Toen het besluit getekend terugkwam, bleken de woorden 'à la suite' te zijn
doorgehaald, zulks tot verontwaardiging van de ministerraad, Wie had die
doorhaling verricht? De koningin ontkende met klem dat zij het was
geweest - Gerbrandy nam toen aan dat de prins het zelfhad gedaan. Hoe dat
zij, het kwam op 9 juni in het kabinet tot eenlange discussie over de positie
van de prins ('een actief en remuant" jongmens', aldus van Kleffens) waarvan
de conclusie was dat hij onder directe verantwoordelijkheid van Gerbrandy
hoofd moest worden van een 'Centraalorgaan voor de voorbereiding van
de terugkeer'. 3 Gerbrandy legde een daartoe strekkend koninklijk besluit
aan de koningin voor. Het werd door haar ondertekend. Nadien woonde
de prins, wanneer hij in Londen was, de vergaderingen van de Commissie-
Terugkeer bij; in zijn benoeming tot generaal-majoor en schout-bij-nacht
(zonder de aanduiding à la suite) werd berust - het 'Centraal orgaan' evenwel
kwam. niet tot leven.
Hoe nu met het opperbevelhebberschap? Tegen van Lidth, sinds 15 sep-

tember '42 minister van oorlog, zei de prins eind november dat hij 'er vast op
(rekende), dat hij in enigerlei vorm tot OLZ (zou) worden benoemd', niet
evenwel voor de uitoefening van het militair gezag; dat zag hij liever aan
een burger opgedragen." Van Lidth ging de prins toen pousseren als opper-
bevelhebber van land- en zeemacht met Kruls als zijn chef-staf Midden
december verklaarde Gerbrandy zich bereid, het denkbeeld dat de prins
opperbevelhebber zou worden, aan de koningin voor te leggen - de prins
zou dan, aldus de betrokken ministers ruim een maand later, 'een chef-staf'
en een 'hoofd militair gezag' onder zich krijgen."
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