STRIJD OM DE MACHT

De reactie van de koningin liet lang op zich wachten. Pas begin augustus
’43 droeg zij van Lidth op, aan de Britse autoriteiten ‘mee te delen’, schreef
van Lidth, ‘maar dan als ‘strikt militair geheim’, dat 2ij de prins zou be-
noemen ‘tot opperbevelhebber, waarover geen discussie mogelijk.”’* De
Commissie-Terugkeer keurde die benoeming goed. Daarvan werd aan de
overige ministers geen mededeling gedaan, behalve aan Albarda, toen deze
een vergadering van de Commissie-Terugkeer bijwoonde (‘ook Albarda
accoord’, noteerde van Lidth?), wél werden de Engelse autoriteiten ingelicht.
Aan zijn komende benoeming tot opperbevelhebber verbond de prins, die
als generaal-majoor drie sterren mocht dragen, de consequentie dat hij midden
december ’43 vier sterren ging dragen (‘als het over rangsverhoging gaat,
zijn ze allemaal net eender’, verzuchtte van Lidth®) - het verzock van de
koningin, de prins te bevorderen tot luitenant-generaal en vice-admiraal
hadden de verantwoordelijke ministets (van Lidth en Furstner) toen overi-
gens nog niet ingewilligd; dat deden zij pas vier weken later.

Zo mocht de prins van begin ’44 af menen dat hij bij de bevrijding van
Nederland het opperbevelhebberschap zou gaan uitoefenen over de
Koninklijke Landmacht en over de eenheden van de Koninklijke Marine die
bij de ‘terugkeer’ ingeschakeld zouden worden; ook het Militair Gezag zou
onder hem ressorteren; hij zou twee chefs-staf krijgen: kolonel de Bruyne
voor het militaire, kolonel Kruls voor het civiele aspect. Begin april ’44
evenwel, gooide de staf van generaal Eisenhower roect in het eten: er werd
eerst aan de prins en daags daarna aan van Lidth meegedeeld, dat Eisenhower
niet wenste dat de prins, zo legde van Lidth vast, ‘functioneel’ werd inge-
schakeld; als opperbevelhebber zou hij, aldus Eisenhower, slechts ‘een
sta-in-de-weg zijn tussen het Allied High Command en de feitelijke comman-
dant van de Nederlandse trocpen, ingedeeld bij the XXIst Army-Group. Wel
werd zeer prijs gesteld op zijn aanwezigheid als Chief Liaison Officer’ (dat was
de prins al), ‘maar — niet funtioneel . . . Ik heb dit’, schreef van Lidth verder,
‘de minister-president onmiddellijk meegedeeld, die de handen omhoog
sloeg.’*

Er zat niets anders op dan de koningin mee te delen dat de Geallicerde
opperbevelhebber voor de operaties in West-Europa niet wenste dat de
prins Nederlands opperbevelhebber werd — van Lidth hoopte dat de prins
dat alsnog zou kunnen worden wanneer de eigenlijke bevrijdingsfase,
waarin Eisenhower de hoogste autoriteit zou zijn, ten einde was; bij nader

1 Van Lidth: ‘Dagboek’, 2 aug. 1943. 2 A.v,, § jan. 1044. % A.v., I4jan. 1944.
4 A.v., 6 april 1944.
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