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Gerbrandyen de rninisters van Angeren, van Boeyen, Burger, Kerstens en
van Lidth) alsook minister Albarda dat anders? Er is niets over op schrift
gesteld, maar men moet, dunkt ons, de zaak aldus zien dat de genoemde
ministers veronderstelden dat Nederland na de bevrijding volonrust zou
zijn en dat deze het best bezworen kon worden doordat de prins, op wie het
grote gezag van de koningin afstraalde, als opperbevelhebber van land- en
zeemacht zou optreden. De ministers zagen daarbij, menen wij, over het
hoofd dat zij door de prins op een zo kwetsbare post naar voren te schuiven
de monarchie geen dienst zouden bewijzen, te minder omdat de prins de
scholing en de ervaring miste om de zware verantwoordelijkheid voor het
militaire gedeelte van zijn opperbevelhebberschap en de nog veel zwaardere
voor het civiele gedeelte reëel te kunnen dragen. Ook de koningin zag haar
schoonzoon, zo zei zij eind '42 tegen van Lidth, als 'jong en onervaren"!
- zij vertrouwde kennelijk dat zijzelf en twee kapabele, aan de prins toe te
voegen stafchefs(een chef van de militaire staf en een chef-stafmilitair gezag)
de prins in het goede spoor zouden weten te houden.

*

Gelijk in hoofdstuk 15 weergegeven, zei van 't Sant begin '43 tegen
van Lidth dat de koningin van plan was, 'alle NSB'ers op een schip te laden
en te deporteren - ver weg', waarvoor zij 'een flinke directeur vall politie'
nodig had. Aan wie die functie moest worden toevertrouwd, leed in die tijd
voor de koningin geen twijfel: aan van' t Sant. Deze van zijn kant voelde er
zich zeer door aangetrokken: juist deze benoeming zou hem, na alle ver-
dachtmakingen die in het kader van de zaak-van Vredenburch jegens hem
geuit waren, publiekelijk rehabiliteren (hij die in '34 ontslag had moeten
vragen als Haags hoofdcommissaris van politie en tegen wie, ook na de
uitspraak van de commissie-van Sasse van Ysselt, bijna drie jaar lang een
justitieel onderzoek was ingesteld, zou als 'generaal van 't Sant, directeur-
generaal van politie', naar Nederland terugkeren) - anderzijds kende hij het
justitiële apparaat voldoende om zich af te vragen of hij de capaciteiten
bezat om de onmiddellijke superieur te worden van de procureurs-generaal
bij de gerechtshoven die immers ook fungerend directeuren van politie
waren. Hij twijfelde dus, maar de koningin deed dat niet, en haar woord was
voor hem wet.

1Van Lidth: 'Dagboek', 30 dec. 1942.
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