
STRIJD OM DE MACHT

In hoofdstuk 13 wezen wij er op dat de regering in de loop van' 43 besloot,
na de bevrijding in Nederland 39 z.g. gezagsbataljons te formeren van welke
IS voor Indië bestemd zouden worden terwijl men over 24 in Nederland de
beschikking wilde hebben. Was de regering bevreesd dat het in Nederland
tot ongeregeldheden zou komen die men door het inzetten van de politie
niet zou kunnen bedwingen? Blijkbaar. Van wie waren die ongeregeldheden
dan te verwachten? Het is denkbaar dat de regering daarbij aan NSB' ers en
andere pro-Duitse elementen gedacht heeft (personen overigens die, naar
men moest aannemen, al geïnterneerd zouden zijn voordat de 24 voor
Nederland bestemde bataljons zouden zijn geformeerd), maar het lijdt voor
ons geen twijfel dat de koningin en verscheidene ministers het daarnaast ook
daarom wenselijk achtten, zo spoedig mogelijk weer te beschikken over een
'eigen' militaire macht, omdat zij revolutionaire woelingen van communis-
ten of andere extreem-linkse krachten wilden tegengaan. Zowel bij de
koningin als bij die ministers leefde de herinnering aan de Russische revolutie
van november '17, aan de revolutionaire acties in Duitsland en elders in
centraal-Europa in november '18 en in de daarop volgende periode, en
vooral ook aan wat in die novembermaand in Nederland was geschied: de
socialistische leider Troelstra had op maandagavond II november (daags
nadat bericht gekomen was dat keizer Wilhehn II naar Nederland was
gevlucht) op een SDAP-vergadering in Rotterdam uitgeroepen: 'Grijpt de
macht die u in de schoot wordt geworpen en doet wat gij moet en kunt doen
... Wij maken een revolutie omdat het kan en moet' - hij had gesproken
van 'een opperste raad van arbeiders en soldaten' die 'het opperste gezag van
ons land' zou gaan vormen. Het waren allemaal niet meer dan woorden
geweest - een reëelovernemen van de macht was niet voorbereid; trouwens,
enkele dagen later waren op initiatief van het anti-revolutionaire Tweede
Kamerlid 1. F. Duymaer van Twist vele duizenden dienstplichtigen uit de
noordelijke en zuidelijke provincies als vrijwilligers opgekomen - 'donder-
dagochtend 14 november om half twaalf kwam', zo schreven wij in Voorspel
(hoofdstuk 3, in de paragraaf 'November '18'), 'de eerste trein (een expres-
trein) met zeshonderd vrijwilligers uit Friesland in Den Haag aan, onder hen
twee-en-twintig man uit Sneek, onder die twee-en-twintig een jeugdig
advocaat, reserve-kapitein mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy.'
Die vrijwilligers werden verenigd in de Bijzondere Vrijwillige Landstorm,

die in de jaren' 20 en '30 bleefbestaan als een potentieel op te roepen formatie
(ze werd nimmer opgeroepen) - bestaan bleef óók de herinnering aan be-
wogen dagen waarin het staatsbestel: de met het Oranjehuis verbonden
constitutionele monarchie, had lijken te wankelen. Beduchtheid voor een
herhaling van 'november '18' (een herhaling die nauwelijks gevreesd werd
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