
VERSCHOVEN MACHTSVERHOUDINGEN

Staf die uit het Londense milieu afkomstig was, zou weten dat de koningin
zich zo spoedig mogelijk van het kabinet-Gerbrandy wenste te ontdoen -
hij zou dus aan de verleiding blootstaan, de koningin tegen het kabinet uit te
spelen, zoals de koningin aan de verleiding zou blootstaan, de Chef-Staf
Militair Gezag uit te spelen tegen het kabinet. In die moeilijke situatie,
draaiend om de vraag: 'Wie heeft het in het bevrijde deel des lands eigenlijk
voor het zeggen?', zou het kabinet aileen zijn primaat kunnen handhaven
wanneer de ministers onderling één lijn trokken. Was dat niet het geval (en
het is inderdaad niet het geval geweest), dan zou het kabinct-Gerbrandy
wel hebben weten te voorkomen dat zich boven het kabinet een opperbevel-
hebber van land- en zeemacht bevond, maar het zou in plaats daarvan
geconfronteerd zijn met een niet wezenlijk gunstiger situatie: het functio-
neren naast het kabinet van een Chef-Staf Militair Gezag. Dat zou het gezag
der ministers onvermijdelijk ondermijnen, anders gezegd: de macht van
het kabinet aantasten en dus de macht van de koningin vergroten.

*

Over aile regelingen die getroffen waren, werd de bevolking in bezet gebied
slechts spaarzaam ingelicht. Wel te verstaan: het besluit op de Bijzondere
Staat van Beleg en het besluit inzake de Staf Militair Gezag met de daarbij
behorende instructies (de instructie voor de Chef-Staf en die voor de Mili-
taire Commissarissen) verschenen, gelijk vermeld, op 4 september' 44 in het
Londense Staatsblad en werden ook gememoreerd in de Londense radio-
uitzendingen, maar van de betrokken nummers van het Staatsblad moest het
Militair Gezag zelf exemplaren meenemen en er was in die septembermaand
zoveel nieuws over het oorlogsverloop dat de luisteraars, voorzover zij
daarin geïnteresseerd waren, uit de radio geen adequaat beeld kregen van
wat de Bijzondere Staat van Beleg inhield en wat de functie en de bevoegd-
heden waren van het Militair Gezag.
Daarover waswèl in eerdere radio-uitzendingen gesproken - uitzendingen

welke in bezet gebied van meet af aan tot onderling tegengestelde reacties
hadden geleid.
Het begon met een passage in de toespraak die de koningin op 24 april' 43

voor Radio Oranje hield. 'Ik weet', zei zij toen tot de luisteraars in bezet
gebied,
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