
STRIJD OM DE MACHT

Daags daarna, 3 september, zei van Kleffens tegen de koningin, 'dat', aldus
zijn eigen aantekening terzake, 'indien zij radioredevoeringen wil uitzenden
zonder dat die althans door de minister-president zijn goedgekeurd' (maar
dat had hü in dit geval toegelaten!) 'er ernstige moeilijkheden zullen komen. '1

Nu, die moeilijkheden deden zich meteen al voor. Van den Tempel
kondigde, gelijk in het vorige hoofdstuk vermeld, zijn ontslag aan en het
algemeen gevoelen van de ministerraad was dat deze zaak door van Kleffens
en eigenlijk ook door Gerbrandy, die niet in Londen was gebleven, onjuist
was behandeld. Gerbrandy bracht onder de aandacht van de koningin dat
hij zich verplicht achtte aan de ministerraad mee te delen dat de koningin
haar brief aan van Kleffens van 2 september als ongeschreven beschouwd
wenste te zien; de koningin berustte daarin.ê

Daarmee waren de moeilijkheden niet ten einde - er kwamen nieuwe uit
bezet gebied. Welte verstaan: Je Maintiendrai, Trouwen Geïllustreerd VrÜ
Nederland konden zich met de komst van het Militair Gezag verenigen, maar
Het Parool, Vrij Nederland, De Vonk, De Waarheid en De Oranjekrant uitten
scherpe kritiek, waarbij bij Het Parool en Vrij Nederland een rol speelde dat
zij wisten dat wat de koningin had gezegd, warm was toegejuicht door Six,
de chef-staf van de OD, van wie aan beide bladen bekend was dat hij in de
overgangstijd een autoritair regime wilde instellen. 'Een volk', schreef van
Heuven Goedhart in Het Parool,

'dat drie à vier jaar door militairen en hun trawanten is geringeloord, terwijl het
tevoren gewend was aan een strikt civiel bestuur, hunkert naar de terugkeer van
zijn oude gezagsvannen en gevoelt nog minder dan van huis uit al voor een
'militair bestuur' dat doorgaans opvalt door tekort aan begrip voor vrijheid, en
door een neiging tot 'afdoen' zonder enige rekenschap of overleg met instanties
welke het volk vertegenwoordigen."

Al deze stemmen via Genève doorgevend, voegde Visser 't Hooft, die het
van harte met deze kritiek eens was, toe dat zijn boodschapper JooP Bartels
die begin september in bezet gebied was geweest, daar 'vele spontane reacties
op de rede van Hare Majesteit' te horen had gekregen, 'bijvoorbeeld van
iemand die veel met arbeiderstreinen reist, dat na de rede van Hare Majesteit

1 Van Kleffens: 'Dagboek', 3 sept. 1943. 2 Naar aanleiding van de capitulatie van
Italië, 8 september, hield Gerbrandy bovendien op 9 september een korte toespraak
voor Radio Oranje waarin hij tegenover de dictatuurstaten de 'volken' stelde,
'die georganiseerd zijn in de historisch geworden' (d.w.z. gegroeide) 'organisatie
van een constitutionele staat.' 3 Het Parool, 58 (27 sept. 1943), p. 1-2.
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