
Het apparaat van het Militair Gezag

Eind januari '43 (in de dagen dus waarin de laatste resten van het Duitse
Zesde Leger bij Stalingrad door de Russen werden opgeruimd) werd de
majoor van de generale staf mr. H. J. Kruis, hoofd van de rste afdeling van
het departement van oorlog, bij beschikking van minister van Lidrh benoemd
tot hoofd van een nieuw bureau: het Bureau Militair Gezag; dat bureau
werd, zo heette het in de ministeriële beschikking", 'belast met het verrichten
van de voorbereidende arbeid met betrekking tot de uitoefening van het
militair gezag in Nederland.'

Hendrik Johan KruIs was in 1902 in Amsterdam geboren. Van jongsaf
was het zijn wens, beroepsofficier te worden. Na een hbs doorlopen te heb-
ben, werd hij in '19 tot de Koninklijke Militaire Academie toegelaten. Zijn
wapen werd de artillerie; Utrecht werd zijn eerste standplaats als officier.
Hij had er tijd over, legde het staatsexamen-bêta af en ging in zijn standplaats
rechten studeren. In '3 I (hij was toen al op het departement geplaatst)
behaalde hij de meesterstitel. Enkele jaren later volgde hij de lessen aan de
Hogere Krijgsschool. Vervolgens werd hij weer bij het departement ge-
plaatst waar hij in mei '38, in de rang van kapitein, landmacht-adjudant werd
van de minister; eerst was dat dr. J. J. C. van Dijk, in augustus '39 werd het
Dijxhoorn. Samen met deze stak Kruls op 13 mei '40 naar Engeland over.
Daar was hij, toen hij met de opbouw van de Militair Gezag-organisatie
werd belast, al aan zijn derde minister toe; op Dijxhoorn was van Boeyen
gevolgd, op van Boeyen van Lidth. Voor geen van die drie koesterde Kruls
veel waardering. Hij was zeer van zijn eigen capaciteiten overtuigd en die
capaciteiten ontbraken ook niet; hij was, als hem een belangrijke taak werd
toevertrouwd (dat was pas het geval toen hij hoofd van het Bureau Militair
Gezag werd), een harde werker, volledig op zijn taak geconcentreerd. Voorts
was hij een uitnemend organisator; hij dacht daarbij sterk in militaire
begrippen. Hij was niet geneigd, met de gevoeligheden van andere mensen
rekening te houden. 'Had hij', zo zei ons in '57 zijn naaste medewerker
w. Chr. Posthumus Meyjes, 'de keus om de dingen een beetje diplomariek
dan wel militair-schroB" te zeggen, dan koos hij het laatste." Hij had ook iets
haastigs en ongeduldigs: hij overzag problemen snel, meende spoedig de
juiste oplossing gevonden te hebben, en kon er zich dan aan ergeren dat
anderen die oplossing niet onmiddellijk óók zagen. Hij had bepaald autocra-
tische neigingen en kon derhalve weinig begrip, laat staan waardering, op-

1 Tekst: Enq., dl. VIII b, p. 59. 2 W. Chr. Posthumus Meyjes, IS febr. 1957.
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