
KRULS EN I-IET MILITAIR GEZAG

terugkeer. Zij wenste daarvoor een burger aan te wijzen, indien zij de geschikte
man kon vinden. In dit verband noemde zij mr. Einthoven te Rotterdam, doch
deze was niet beschikbaar, want hij is gevangen genomen.'l

In die tijd zag de Commissie-Terugkeer de zaak aldus dat onder de opper-
bevelhebber van land- en zeemacht (prins Bernhard) een Hoofd Militair
Gezag zou optreden. Begin mei '43 schreef van Lidth aan de koningin dat
hij Kruls voor die functie wilde voordragen. Zij zei hem in het eerstvolgend
gesprek, 5 mei, 'dat zij er niet over dacht zijn benoeming te aanvaarden ...
Daarmee was ... elke discussie afgesneden. Een zeer onbevredigend verloop!',
schreef van Lidth die avond, en dan, niet zonder zelfverwijt:

'en van mij een slappe houding als van een jongen, die een onverdiend standje
krijgt en zijn mond moet houden ... Intussen is dit een hoogst ernstige zaak.
Ik ben verantwoordelijk voor de gang van zaken, ik kan niet wegens onbekende
reden mijn personeellaten wegtrappen en ik kan mij niet op de kop laren zitten,
want dan zal telkens daarvan misbruik worden gemaakt, zodat mijn eerste
opwelling is 'volhouden of aftreden'."

Van Lidth, II mei:

"s Morgens 10 uur Maidenhead. H. M. herhaalt dat zij niet bereid is, mr.
Kruls te benoemen tot Hoofd Mil. Gezag. Zij wenst voor deze positie geen offi-
cier van het Ned. leger ... Alles wat ik zeg, is misschien heelmooi en heel waar,
maar zij weet het beter! Amen.

Ik wijs op de moeilijkheden, die hieruit voortvloeien, waarop zij zegt, mij een
ander plan te willen voorleggen waarmee zij allang rondloopt en waarop ik niet
dadelijk 'neen' mag zeggen. 'U moet het zelf doen! Ik heb behoefte aan iemand
die in Nederland een goede naam heeft, die vaderlijk en humaan met de mensen
weet om te springen en die algemeen vertrouwen geniet' ... Zij wil niet dat ik
er in de ministerraad over spreek, maar ik kan overleg plegen met Beelaerts en
met de prins, niet met Gerbrandy! wat ik natuurlijk (zij het dan onder geheim-
houding) wel moet doen."

Een geheel nieuw denkbeeld! Van Lidth sprak er nog dezelfde dag over
met zijn ambtgenoot van den Broek; die vond het 'lang niet verwerpelijk'. 4

Zo ook Gerbrandy. KruIs evenwel was 'niet enthousiast'. 5 Prins Bernhard
daarentegen kon er zich heel wel in vinden. 'Moeder wenst', zei hij enkele
dagen later tegen van Lidth, 'een 'vaderlijk' iemand, die toch weet door te

1 Van Lidth : 'Dagboek', 8 febr. 1943. 2 A.v., 5 mei 1943. 3 A.v., II mei 1943.
4 A.v. 5 A.v., 12 mei 1943.
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