
STRIJD OM DE MACHT

bijten en dat bent u!' 'Als dit moet doorgaan', schreef van Lidth's avonds,
'kom ik met vrijwel dictatoriale rnacht terug! Geen aanlokkelijk vooruit-
zicht. De schamppaal voor iedereen. Gelukkig maar van korte duur, maar
de moeilijkste opdracht, die men verzinnen kan.'! Ruim twee weken later,
27 mei (er was, voorzover ons bekend, over de zaak geen woord in de
ministerraad gewisseld), verklaarde van Lidth zich in een brief aan de
koningin bereid, tezijnertijd de leiding van het Militair Gezag op zich te
nemen; 'de eerstaanwezend officier van de militaire organisatie' (van Lidth
dacht aan KruIs) zou dan kunnen worden aangeduid als 'Chef-Staf Militair
Gezag'."

Het feit dat van Lidth zich ter beschikking gesteld had (de benoeming die
hij, dunkt ons, maar al te graag had willen aanvaarden, is niet doorgegaan),
bracht in de feitelijke gang van zaken geen wijziging. Wel was Kruls diep
teleurgesteld en ook niet vrij van verbittering jegens zijn minister (hij ging
van 'maarschalk van Lidth' spreken), maar hij was er geenszins zeker van
dat er geen wijziging zou komen in de denkbeelden van de koningin: het
zag er bovendien eind mei' 43 (de Geallieerden hadden kort tevoren Tunesië
van Duitsers en Italianen gezuiverd) niet naar uit dat de bevrijding van
Nederland binnen enkele maanden te verwachten was. Hoe dat zij, KruIs
zette de opbouw van de nieuwe organisatie met onverzwakte energie voort.

Zijn naaste medewerker werd, gelijk reeds vermeld, W. Chr. Posthumus
Meyjes, een beleggingsadviseur, die zich tijdens de Meidagen van' 40 met
zijn echtgenote, een Française, en twee kinderen in Parijs had bevonden en
via Spanje en Portugal Londen had bereikt; hij was er in '4I benoemd tot
Custodian. van de onder A I gevorderde onbeheerde vermogens" en in '42
tot secretaris van de Buitengewone Raad van Advies - een man van liberale
beginselen maar die in Londen een fervent aanhanger was geworden van de
'vernieuwings' -denkbeelden van de koningin en derhalve bij haar (Beelaerts,
voorzitter van de Buitengewone Raad van Advies, zal haar wel van zijn
contacten met Posthumus Meyjes hebben verteld) in een goed blaadje stond.
Niet Kruls, die niet tot haar toegelaten werd, maar Posthumus Meyjes droeg
er toe bij dat de vrees van de koningin dat via het Militair Gezag een soort
dictatuur van beroepsofficieren zou worden ingesteld, verdween.

Uit hoeveel personen zou het Militair Gezag bestaan?
Kruls dacht aanvankelijk voldoende te hebben aan dertig officieren (hoofd-

1 A.v., 14 mei 1943. 2 Brief, 27 mei 1943, van van Lidth aan de koningin (En.q.,
dl. Vb, p. 346). 3 Die functie werd in november' 43 opgeheven; het departement
van financiën nam het beheer toen over.
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