
STRIJD OM DE MACHT

van Angeren had voorbereid, enz. enz. Het apparaat als geheel diende
zich natuurlijk te houden aan de regels die in het Besluit op de Bijzondere
Staat van Beleg waren neergelegd. Dat besluit was vóór eind' 43 vastgesteld,
maar een deel van de andere wetsbesluiten kwam tot Kruls' levendige
ergernis pas in de zomer van '44 gereed, zodat hij en zijn staf lange tij d niet
wisten, welke richtlijnen zij op bepaalde gebieden in het oog moesten
houden. Dat kon er toe leiden dat die staf eigen oplossingen ging bedenken
welke dan weer door de betrokken ministers, die het allerminst op prijs
stelden dat het Militair Gezag op 'hun' terrein kwam, werdcri afgekeurd.
Frictie was haast onvermijdelijk. Zodra de Staf Militair Gezag eenmaal
bestond, ging hij tot op zekere hoogte een eigen leven leiden. Een grote
m.oeilijkheid hierbij was nog dat die staf slechts een hoogst globaal inzicht
had in de werkelijke toestanden en verhoudingen in bezet gebied. Ten aanzien
van de illegaliteit was hij tot juni '44 zelfs van alle kennis verstoken, aan-
gezien gegevens die op de werkzaamheid van illegale groepen betrekking
hadden, door het Bureau Inlichtingen en het Bureau Bijzondere Opdrachten
terecht als top-secret werdcri behandeld. Begin juni evenwel gaf Charles
van Houten aan KruIs en Posthumus Meyjes een 'college' van twee uur
'over', zo noteerde van Houten, 'BI-zaken die van rechtstreeks belang
zijn voor de leiding van het Militair Gezag'i! Kruls en Posthumus Meyjes
staken er veel van op, maar het overzicht van de illegale groepen dat
het Bureau Inlichtingen kon geven, was minder volledig dan het bureau-
zelf dacht.

Alle officieren van het Militair Gezag moesten natuurlijk enig begrip
hebben van militaire vormen en gebruiken. Dat werd hun bijgebracht tijdens
cursussen van een week die in het kamp van de Irene-brigade werden
gehouden. 'Daar trachtten zij', aldus een hunner,

'onwennig in battle-dress, in de gauwigheid stengun. en handgranaat te leren
hanteren; daar werden zij, als gewone recruten, gedrild door een met sardonisch
genoegen toekijkende en bevelen brullende adjudant. Zo toegeschreeuwd te
worden was ons echter liever dan uit een van zijn veelzeggende blikken te
moeten opmaken, wat hij eigenlijk van ons meer of minder dikbuikige, amech-
tige, onhandige, stij£benige en kromgerugde gezelschap dacht."

Naast die 'militaire' cursussen waren er andere waarbij de Militair Gezag-
officieren onderricht kregen in wat men de 'theorie' van het militair gezag
zou kunnen noemen. Die lessen droegen een algemeen karakter. Kruis was
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