
WEERSTANDEN TEGEN HET MILITAIR GEZAG

de organisatie (groeiend doordat haar telkens nieuwe taken werden opge-
dragen), welker vorming deze en gene onder de ministers het gevoel gaf dat
hij min of meer buiten spel werd geplaatst. Dezulken waren gauw geneigd,
Kruis er van te verdenken dat hij alle touwtjes in handen wilde hebben. Die
reacties waren Kruis ook niet onbekend. In april '43 (hij was toen pas
twee-en-een-halve maand hoofd van het Bureau Militair Gezag) schreef
hij aan Dijxhoorn in Washington:

'u kunt mij het beste vergelijken met een gummi olifant. Iedereen blaast hem
op. Naarmate hij dikker wordt, roepen ze: pas op dat grote dier, hij wordt te
groot en te dik (militaire dictatuur). Maar ondertussen gaat men door met blazen,
vermoedelijk omdat de andere beestjes een beetje lek zijn ... Ondanks de vele
moeilijkheden en wrijvingen tracht ik van deze zaak iets te maken ... Ik twijfel
niet of het is een ondankbare taak met de grote risico voor het moment suprême
weer aan de dijk te worden gezet en een ander met je arbeid te zien pronken."

Begin februari, kort nadat Kruis hoofd van het Bureau Militair Gezag
was geworden, had van Lidth in de ministerraad zijn ambtgenoten gevraagd,
hem de namen op te geven van personen die geschikt geacht werden om
vooraanstaande functies binnen de Militair Gezag-organisatie te vervullen.
Wij hebben er geen overzicht van wie toen genoemd zijn, maar voorzover
de betrokkenen niet op de departementen werkzaam waren, bevonden zij
zich in hoofdzaak in het bedrijfsleven. De sectiehoofden van het Militair
Gezag kwamen bijna allen uit het regeringsapparaat (dat lag ook voor de
hand: veel van die secties konden gezien worden als vooruitgeschoven
posten van departementen) maar onder de militaire commissarissen bevond
zich een aantal personen die functies hadden bij grote bedrijven, ook wel bij
in Londen gevestigde concerns.ê Daar kwam bij dat Kruis bij alle vakbonds-
bestuurders die hij uitnodigde, bot ving; Oldenbroek, de invloedrijkste
hunner (deze gaf tenslotte wèl adviezen aan de sectie-arbeidszaken van het
Militair Gezag), zei hem zelfs dat hij principieel tegenstander was van een
Nederlandse Militair Gezag-organisatie; hij 'gaf, aldus Kruis, 'als zijn
oordeel, dat het Nederlandse volk vermoedelijk liever zag ingegrepen door
Geallieerde militairen. '3 Het kan zijn dat op deze en gene onder die vakhonds-

r Brief, II april 1943, van H. J. KruIs aan Dijxhoorn (Collectie-Dijxhoorn, map
'Persoonlijk generaal-majoor Dijxhoorn'). 2 Op een totaal van honderdvijf-en-
tachtig officieren van het Militair Gezag waren er tenslotte vijf-en-twintig die,
aldus Kruls in augustus' 44, 'bij het grootbedrijf rechtstreeksof indirect betrokken
(waren), meegerekend zij die vóór de oorlog in het grootbedrijf werkten, doch
daarvan thans los staan.' (bijlage I bij brief, 16 aug. 1944, van H. J. Kruls aan
van Lidth, Enq., dl. V b, p. 354) 3 Brief a.v. (a.v., p. 356).


