
WEERSTANDEN TEGEN HET MILITAIR GEZAG

Gezag zou moeten gaan opereren. Eind november, toen weer een nieuwe
groep militaire commissarissen was benoemd, hield van den Tempel in de
ministerraad een hele philippica tegen het Militair Gezag:

'dat onbekende ambtenaren, in Engeland aangesteld, in Nederland zullen
moeten optreden, zal daar een onprettige indruk maken. Het zou een grote
psychologische fout zijn, deze naast de in Nederland bestaande autoriteiten te
doen optreden; beter is, het bestaande apparaat te doen functioneren. Een ander
bezwaar van de minister van sociale zaken is, dat één groep van de Nederlandse
samenleving in deze commissarissen geheel niet vertegenwoordigd is.'

Albarda viel van den Tempel bij: er waren geen sociaal-democraten tot
militair commissaris benoemd terwijl er, zei Albarda, 'beschikbaren' waren.

Op van Lidth maakte dit alles weinig indruk; hij wees er vooral op dat het
Militair Gezag opgebouwd werd op een grondslag die in de ministerraad
was goedgekeurd; zou de organisatie ooit haar bevoegdheid te buiten gaan,
dan zou zij door de regering tot de orde geroepen kunnen worden, zij
ressorteerde immers onder de regering. Hij wilde niet ontkennen dat de
organisatie 'eenzijdig' was samengesteld, maar dat kwam doordat personen
op wie KruIs in een vroeg stadium een beroep had gedaan, 'neen' hadden ge-
zegd. Wat van den Tempel had voorgesteld: 'het bestaande apparaat', d.w.z.
het in bevrijd gebied aanwezige bestuursapparaat, te doen functioneren,
was onuitvoerbaar: dat apparaat moest eerst gezuiverd worden en het kon
bovendien tevoren geen enkele afspraak maken met de Geallieerde instanties
van welker hulp bevrijd gebied volstrekt afhankelijk zou zijn.!

Van den Tempelliet zich door van Lidth niet overtuigen en toen KruIs in
februari '44 een litanie van klachten over gebrek aan medewerking van de
zijde van de ministers aan van Lidth voorlegde, was het weer van den Tempel
tegen wiens negatieve houding hij de meeste bezwaren uitte. Van den Tem-
pels ontwerp-besluitwetten op sociaal gebied waren inmiddels door het
kabinet goedgekeurd, notabene onder 'een applausje', welnu: zij gaven, in
tegenstelling tot andere besluitwetten, het Militair Gezag geen enkele
bevoegdheid om namens de regering op te treden. Ook tal van andere
punten waren nog onvoldoende geregeld. 'Ik moge daarom', schreef KruIs,
'Uwer Excellentie eerbiedig verzoeken 0111. (indien het niet mogelijk mocht
blijken op korte termijn de nodige wijzigingen in de positie van het Militair
Gezag te brengen) mij niet te willen voordragen voor benoeming tot Chef
van de Staf Militair Gezag of enige andere leidende functie in die organisatie.
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