
REGERINGSCOMMISSARIAAT VOOR DE REPATRIËRING

'[to] appoint liaison or consular officers to be accreditedto other Allied national authorities
and to military authorities, designated by the Supreme Commander Allied Expeditionary
Forces (in Germany or elsewhere) to identify and issue visas to their respective nationals,
and tofacilitate their necessary care [and] movements,'

Eind september werd die regeling door Eisenhowers hoofdkwartier goed-
gekeurd. Nadien werd de aandacht van Ferwerda's Regeringscommissariaat
vrijwel volledig in beslag genomen door de problemen van de tienduizenden
Nederlandse Displaced Persons die inderdaad in Frankrijk en België aange-
troffen werden, maar toen Duitsland begin mei' 45 capituleerde, was er nog
steeds geen War Establishment vastgesteld voor de Nederlandse 'liaison-
officers' oftewel 'repatriëringsofficieren' - een kategorie officieren die men
in het Geallieerde militaire apparaat ook in het geheel niet kende. Evenmin
beschikte het Regeringscommissariaat over vervoermiddelen, bijvoorbeeld
om onmiddellijk hulp te bieden aan in de Duitse gevangenissen en coneen-
tratiekampen bevrijde Nederlanders. Wij komen op dit alles in de delen 10

en 12 terug, maar willen er nu reeds op wijzen dat de Enquêtecommissie het
naar ons oordeel terecht heeft afgekeurd dat het Regeringscommissariaat
voor de Repatriëring niet is samengesmolten met de repatriëringsdienst van
het Militair Gezag; 'voor het verzet van minister van den Tempel tegen deze
militarisatie heeft de commissie', zo schreef zij, 'geen bewondering'i!

De vraag rijst dan: waarom hebben de andere ministers aanvaard dat
van den Tempel de zo belangrijke repatriëring uit 'Duitsland en Polen' op
een volstrekt verkeerde basis plaatste?

Er zijn onder die andere ministers enkelen geweest, in de eerste plaats van
Lidth en Gerbrandy, die hardnekkig hebben getracht, van den Tempel tot
andere en betere gedachten te brengen. Vergeefs !Wat had Gerbrandy toen
moeten doen ? Van den Tempel aan de koningin om ontslag voordragen?
Op zichzelf leek daartoe al onvoldoende aanleiding te zijn (zowel het
Militair Gezag als het Regeringscommissariaat voor de Repatriëring waren
een sprong in het duister), maar bovendien wilde Gerbrandy van den Tempel,
voor wiens overige initiatieven veel waardering bestond, bepaald niet
missen, en in de lente van '44 te minder omdat het met betrekking tot niet
minder dan drie ministers: van Boeyen, van Angeren en Kerstens, hoogst
onzeker was, of zij deel zouden blijven uitmaken van de regeringsploeg. Er
stonden, placht Kerstens in die tijd te zeggen, 'drie lijken boven aarde'.2

1 Enq., dl. VI a, p. 446-47. 2 Getuige Kerstens, a.v., dl. V c, p. 95.
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