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eerste instantie afwees. Dat droeg er alleen maar toe bij dat van Boeyens
gegriefdheid jegens Gerbrandy voortdurend toenam; hij herinnerde zich
hoe hij in' 41 vóór de komst van Kerstens Gerbrandy's speciale vertrouweling
was geweest en nu gunde diezelfde Gerbrandy hem niet dat hij een bevredi-
gende ministerspost behield!

Wij komen straks nog op de crisis-van Boeyen terug maar willen hier
reeds vermelden dat zij eind mei bezworen werd: Burger kreeg Binnen-
landse Zaken en van Boeyen werd minister van algemene zaken met een
conform zijn voorstellen verzwaarde portefeuille.

En de 'kwartiermakers'?
Begin mei' 44, toen de teksten klaar waren van de overeenkomsten inzake

o.m. het Militair Gezag welke met de Engelse regering en generaal Eisen-
hower gesloten zouden worden, zette van Lidth in de Commissie-Terugkeer
uiteen dat Eisenhower in de z.g. eerste fase het bestuur volledig in handen
zou hebben en dat dus het Militair Gezag zijn bevoegdheden zou uitoefenen
'als orgaan van dat opperbevel'; pas in de tweede fase zou het bestuur weer
aan de Nederlandse regering overgedragen worden. Gerbrandyen Albarda
vroegen zich toen af, aldus de notulen, 'of onder die omstandigheden het
vooruitzenden van 'kwartiermakers' ... wel wenselijk (was)'; Burger had
daar evenwel geen bezwaar tegen: hij hield aan de 'kwartiermakers' vast,
nl. 'als symbolische vertegenwoordiging van het wettig gezag'. Dat deed
ook prins Bernhard; deze wees er op, 'dat de regering ook wel maatregelen
kan treffen, mits zij daarbij het oordeel van de Geallieerde opperbevelhebber
inwint of er uit militair oogpunt geen bezwaar tegen bestaat."

Er werd met dit alles de grondslag gelegd voor een heilloze verwarring
die wij in het volgende deel zullen weergeven: er zouden 'kwartiermakers'
komen, maar met een hoogst onduidelijke positie. Wie die 'kwartiermakers'
zouden zijn, was in juni, toen de Geallieerden in Normandië waren geland,
nog een open vraag. 'Vanmorgen bij Gerbrandy', werd op de avond van de
zzste door van Lidth (hèm had de koningin ruim een jaar tevoren min of
meer de positie van Hoofd Militair Gezag beloofd) in zijn dagboek aan-
getekend -

'hij vertelt mij dat HM voor de 'kwartiermakers' denkt aan van Mook en mr.
Burger. de meest ongelukkige keuze, die zij zou kunnen doen! Op een vraag
of de M[inister] v[an] O[orlog] dan niet mede moet gaan, merkt HM op: 'Maar
hij is een kapitalist; die kan men toch niet naar Nederland zenden!' - een onbe-

1 Commissie-Terugkeer: Notulen, 3 mei I944.
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