
CONFLICT MET DE KONINGIN

dagen ook al door de koningin beledigd achtte) - Gerbrandy wist vervolgens
te bereiken dat van Angeren op 9 maart door de koningin werd ontvangen.
Dat gesprek liep al heel ongelukkig af Wat het gebeurde op de begraaf-

plaats betrof, zei de koningin dat zij geenszins de bedoeling had gehad,
van Angeren onaangenaam te bejegenen. 'Ik heb', zei zij (aldus het onmid-
dellijk na het gesprek door van Angeren opgestelde verslag"), 'niet veel
begrafenissenbijgewoond en ik was onder de indruk.' Die woorden schon-
ken de gekwetste minister genoegdoening, maar voor het overige bereikte
hij niets. 'Ik zal dat besluit van u niet ondertekenen', zei de koningin. 'De
dictatuur die u voor u opeist, is in strijd met de constitutie en de gewoonten
in Nederland.' Maar wilde zij, vroeg van Angeren, de bijzondere bevoegd-
heden dan wèl toevertrouwen aan een directeur-generaal van politie? De
koningin: 'Dat kan mij niet schelen. Zodra wij in Holland zijn, benoem ik
uw opvolger en die moet mij nader adviseren. Zij weten in Holland beter
wat zij willen dan u.' 'HM herhaalt dat zij van een Roomse dictatuur ...
niets weten wiP Ik ontken dictatuur, laat staan Roomse dictatuur.' Breed-
voerig schetste van Angeren wat op de gebieden van politie en justitie
allemaal nodig was, hij sprak over de wetsbesluiten voor de bijzondere
rechtspleging en over het Tribunaalbesluie. De koningin: 'U bent niet veel
beter dan zoveel andere ministers; u wilt wat te zeggen hebben na uw
begrafenis. Ik zal met mijn berninde adviseurs in Nederland spreken en die
weten het ... Hebt u nog wat te vragen?'
Van Angeren: 'Jawel, majesteit. Hebt u bezwaar mij mee te delen of u in

mij alsminister van justitie volle vertrouwen stelt?'
De koningin: 'Vreemde vraag! Als ik u alsminister van justitie niet ver-

trouwde, had u binnen een uur uw ontslag. Dat wil niet zeggen dat ik een
besluit als het uwe zou willen ondertekenen. Ik denk er niet over.'
Met dit bericht kwam van Angeren in de ministerraad terug. Hij was, zei

1 Collectie-van Angeren, II. 2 Spoedig nadien heeft de koningin beseft dat zij
deze woorden nooit had mogen uitspreken. Op 3 mei ontbood zij van Angeren
'om te verklaren', aldus diens verslag, 'hoezeer zij de moed en vaderlandsliefde van
mijn geloofsgenoten in Nederland bewondert. 'Ik weet hoe trouw zij m.ij zijn.'
Aangenaam is het te weten, dat de oude tegenstellingen verdwijnen, behalve
misschien bij enkele steile protestanten. HM is onafhankelijk en voelt niets voor die
tegenstellingen. 'Uw pastoors doen prachtig werk en velen zijn gedood of van hun
vrijheid beroofd.' HM gaat op die wijze voort de lof te zingen over de 'Roomsen'
... 'U ziet, ik ben niet anti-Rooms en van enig conflict met u kan niet worden
gezegd dat het mijnerzijds antipapisme is." (van Angeren: 'Moeilijkheden rond het
Politiebesluit en vertrouwen van HM in de huidige minister vanjustitie', p. lO-II)
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