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gaan of blijven, aldus een soort chantagepolitiek voerend.' Want het is voor
Gerbrandy moeilijk de beide katholieken uit het kabinet overboord te zetten."

Toen van Angeren tenslotte toch ontslag kreeg (wij komen hier straks op
terug), noemde de koningin in zijn afscheidsaudiëntie, aldus zijn verslag",
'dat akelige besluit van u' 'onnodig en ongewenst'.

Van Angerens opvolger van Heuven Goedhart (maar hij kwam uit de
illegaliteit voort l) wist de koningin er met weinig moeite van te overtuigen
dat het Buitengewoon Politiebesluit zowel nodig als wenselijk was; zij
ondertekende het besluit (E 123) eind september '44; het werd door alle
ministers gecontrasigneerd op één na: Burger, en zulks om precies dezelfde
reden als waarom deze als enige niet zijn handtekening had gezet onder het
Tribunaalbesluit; hij vond het bij nader inzien niet juist dat de minister van
justitie bijzondere bevoegdheden zou krijgen zonder dat voorzien was in
een correctie door de onafhankelijke rechter.

*

Nu de crisis-Kerstens.
Wij herinneren er aan dat deze eind '42 het vertrouwen van de koningin

en eind '43 dat van de meesten van zijn ambtgenoten had verloren; voorts
dat hij, zoals wij in het vorige hoofdstuk beschreven, eind februari '44 zijn
ontslag had aangekondigd omdat de koningin inzake de aankopen voor het
naoorlogse Nederland (waarover hij zich via Radio Oranje onverantwoor-
delijk optimistisch had uitgelaten) wèl met Steenberghe maar niet met hèm
had willen spreken - een aankondiging die hij pas na bijna twee weken had
ingetrokken, zulks tot levendige teleurstelling van enkelen van zijn ambt-
genoten. Drie hunner: van den Broek, van Kleffens en Michiels, deden
Gerbrandy eind maart weten dat zij zijn kabinet zouden verlaten als Kerstens
bleef. Gerbrandy besprak de zaak toen eerst met van Angeren; ook deze
was toen van mening (hij kwam er spoedig van terug) dat Kerstens niet
gehandhaafd kon worden. Elke ministeriële crisis onwenselijk achtend deed
Gerbrandy een dringend beroep op van den Broek, van Kleffens en Michiels

1 Drie dagen later, op 12 mei, merkte Burger in de ministerraad 'niet onaardig' op,
aldus van Lidth, 'dat van Angeren het geluid geeft, maar dat Kerstens het orgel
trapt.' (van Lidth: 'Dagboek', 12 mei 1944) 2 Van Kleffens: 'Dagboek', 9 mei
1944. 3 Verslag d.d. 19 juli 1944 (Collectie-van Angeren, VII).


