
KERSTENS TOT AFTREDEN GENOOPT

'dat het zwaartepunt eigenlijk ligt in de niet uitgesproken woorden. Kerstens is
ijdel, speelt 'op het publiek', wordt niet vertrouwd en zo hij al de gaven heeft, hij
mist de bekwaamheden voor een bewindsman. Hij is niet een gedegen, con-
sciëntieuze regent, maar min of meer een charlatan, die zijn waar aanprijst ...
Het is enerzijds jammer dat deze ambitieuze man moet stranden, anderzijds
geloof ik dat het landsbelang er niet mede gediend is, hem te handhaven."

Gerbrandy voegde de daad bij het woord: in een brief d.d. 29 april richtte
hij tot Kerstens het verzoek, ontslag te vragen als minister van scheepvaart.
Gelijk iedereen verwachtte, antwoordde Kerstens met de mededeling dat
hij zijn beide portefeuilles wenste neer te leggen. Hij liet overigens niet na
om begin mei aan zijn ambtgenoten mee te delen dat de Britse Minister of
War Transport, Lord Leathers, zijn heengaan 'disastrous, irresponsible and a
madness' had genoemd.ê Nu, zo dacht Albarda er niet over, maar hij was
verre van gelukkig met Kerstens' vervanging en ging zich onder druk van
enkelen van zijn partijgenoten in Londen, agressiever opstellen dan hij
in eerste instantie had gedaan. 'De Booy', zei hij tegen Gerbrandy,

'is niet alleen reder; hij is ook directeur van de 'Koninklijke'. Soejono's plaats
in het kabinet bleef ledig, maar een man van de olie en van de reders doet zijn
intocht! Als er reeds onherroepelijke besluiten te dezen aanzien zijn genomen,
dient er compensatie te komen, waardoor het de katholiek[en] en de sociaal-
democraten mogelijk wordt te blijven."

Als 'compensatie' voor de sociaal-democraten zag Albarda maar één
mogelijkheid: dat Burger bij Binnenlandse Zaken de plaats van van Boeyen
(de afgewezen 'kwartiermaker') zou innemen. Maar hoe konden de katho-
lieken 'compensatie' krijgen? Gerbrandy stelde op 12 mei in de ministerraad
voor, Kerstens na enige tijd de portefeuille van koloniën te geven; dat zou
het voordeel hebben dat van Mook niet tegelijk als minister en als luitenant-
gouverneur-generaal zou behoeven op te treden. Vreemd voorstel! Men
mocht niet verwachten dat Kerstens, beledigd als hij zich voelde, het zou
aanvaarden - trouwens, van den Broek, van Kleffens en Michiels zeiden
Gerbrandy opnieuw dat Kerstens volledig diende te verdwijnen.
Burger kreeg Algemene Zaken aangeboden. Hij weigerde; zou hij die

weinig belangrijke portefeuille aanvaarden en daarmee de crisis helpen
oplossen, dan zou hij, schreefhij aan Albarda, 'een pion ... zijn in datgene
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