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heeft evenwel dit verzoek in nadere overweging gehouden' - het werd tien
dagen later geweigerd bij een door Gerbrandy gecontrasigneerd koninklijk
besluit d.d. 12 juni (de zevende dag waarop de Geallieerden in Normandië
streden)! hetwelk van Angeren belastte 'met het voortgezet beheer van het
departement van justitie'. Dat was in Nederland nog nooit vertoond: een
koninklijk besluit waarbij het ontslag van een minister werd geweigerd; het
betekende dat deze volledig tegen zijn zin zijn ministeriële arbeid moest
voortzetten. Van Kleffens vond het maar 'hocus-pocus'."

'Ware hier een ander die op enigszins vergelijkbare wijze uw taak zou
kunnen vervullen', had Gerbrandy begin juni aan van Angeren geschreven
(zonder van Heuven Goedharts naam te noemen, zinspeelde hij in zijn brief
op de komst van deze, in wie hij een mogelijke opvolger zag),

'de zaak stond anders. Ik zie echter, althans op dit moment, alleen juristen die
zelf een klap van de molen te pakken hebben. Zelfben ik geheel door de leiding
van zaken in beslag genomen.

Ik kan mij begrijpen, dat het kras aanpakken van de heer Kerstens, dat tot
diens heengaan voerde, een onaangename gewaarwording bezorgde. Laat ik u
zeggen, dat het mij als vriend van de heer Kerstens enorm veel heeft gekost om
tot een krasse stap over te gaan. Ik gevoel deze stap als een der bitterste ervaringen
van mijn presidium. Maar ik had, na zeer ernstige overweging, de overtuiging
dat zakelijk rijksbelang boven vriendschap moest prevaleren .

. . . Het spel dat voor de ogen van insiders gespeeld wordt, hooggeachte collega,
vertoont kenmerken van gedragingen, welke naar persoonlijke en partij-poli-
tieke motieven zich reguleren. In dit spel ... hoort u zeker niet thuis ... Het
gaat er niet om wat u tegenover 'katholiek Nederland' kunt verantwoorden, het
gaat er om wat u tegenover Nederland en het Nederlandse volk kunt verant-
woorden. In laatste instantie, dat mag ik tegenover u als vriend en mede-Christen
zeker zeggen, gaat het er niet om wat u tegenover mensen maar tegenover onze
God en Maker kunt verantwoorden."

Het was een klemmend beroep op van Angeren geweest om zijn ontslag-
aanvraag in te trekken. Van Angeren had geweigerd. Hij bleef weigeren.
Eind juni herhaalde hij zijn verzoek om ontslag: 'een minister', schreefhij,
'die na rijp beraad van oordeel is dat hij de verantwoordelijkheid niet verder
kan dragen, kan niet wel gedwongen worden, toch zijn ambt voort te
zetten.' 4 Op II juli werd hem ontslag verleend. Minister van justitie werd
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