
DE CRI S IS OPGELOST

van Heuven Goedhart (op wiens persoon wij nog in dit deel terugkomen) -
van Angeren viel terug op de regeling die hij in februari '42 bij de aanvaar-
ding van zijn portefeuille had bedongen: hij werd weer secretaris-generaal
van het departement dat hij bijna twee-en-een-half jaar had geleid.

*

De ontslagaanvraag van twee katholieke ministers en het optreden van de
Booy leidden in bezet gebied alsook in Londen tot enkele publieke reacties.
'Wij kunnen', schreef het illegale Vrij Nederland, 'over het Londense geval
niet oordelen, omdat men ons de werkelijke aanleiding tot de ontslag-
aanvraag van Kerstens en van van Angeren blijkbaar onthoudt. Al met al
blijft het een trieste vertoning en het Nederlandse volk zallater zeker op-
heldering vragen.'l De Waarheid aarzelde niet om te oordelen en viel het
kabinet aan op het punt van de benoeming van de Booy:

'Zonder olie gaat het blijkbaar niet. Een zo rechtstreekse vertegenwoordiger
van het grootkapitaal in het regeringscollege geeft te denken. De Bataafse
Petroleum Maatschappij, gewichtig onderdeel van de 'Koninklijke'jShell, mag
als een der typische voorbeelden worden beschouwd van het monopolistische
en imperialistische grootkapitaal. Welk een invloed de opname van de directeur
dezer maatschappij in de regering op de politiek van dit college moet uitoefenen,
laat zich denken ... Men vraagt zich alleen af, waarom Albarda en van den
Tempel wèl zitting blijven nemen in zulk een regering ... Voor ons, in het
bezette gebied, (kan) slechts de vraag rijzen of het Londense college, aldus onder
voogdij van het monopoliekapitaal gesteld, zich representatiefkan blijven achten
voor strijdend Nederland."

Aldus twee illegale bladen.
In Londen richtten de vier katholieke leden van de Buitengewone Raad

van Advies (dr. M. F. da Costa Gomez, mr. H. van Haastert, pater A. F. M.
Monchen en ir. J. B. ridder de van der Schueren) een door da Costa Gomez
en van Haastert opgestelde 'Open brief' tot de ministerraad 3 waarin zij,
Michiels over het hoofd ziende, constateerden dat 'het katholieke element
geheel en al verdwenen (was)' uit het kabinet. Zij vroegen zich af,
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