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'welke indruk dit moet maken op het katholieke volksdeel (dat niet alleen onge-
veer 4.0% van de bevolking uitmaakt doch, wat meer is, mee bovenaan staatin de
algemene waardering voor zijn onwankelbare, principiële houding van verzet
tegen de bezetter), temeer daar het thans reeds de tweede maal is, dat juist de
katholieke ministers ... zich gedwongen zien hun ontslagaanvraag in te dienen.'

Gerbrandy bood de opstellers van deze 'Open brief' aan, vertrouwelijk
volledige opening van zaken te geven; het aanbod werd door hen geweigerd.
Zij wilden door dik en dun aan Kerstens vasthouden: deze had minister
moeten blijven, de Booy had hem nooit mogen vervangen.

*

James Marnix de Booy was, toen hij minister werd, niet zo jong meer:
negen-en-vijftig. Hij had een werkzaam leven achter de rug waarin zijn
loopbaan in twee gedeelten was uiteengevallen: eerst bij de marine, daarna
bij de 'Koninklijke' /Shell. Tot zijn vier-en-dertigste was hij bij de marine
gebleven waar hij naam had gemaakt als een bekwaam officier, in '19 ging
hij voor de Bataafse Petroleum Maatschappij naar Nederlands-Indië, in '21

voor de 'Koninklijke' /Shell naar Roemenië. Enkele jaren later werd hij in
Venezuela general manager van de vestiging van de 'Koninklijke' /Shell. Hij
gold als zeer kapabel en werd derhalve in '32 naar het hoofdkantoor in Den
I-laag overgeplaatst, waar hij in '37 tot een der directeuren werd benoemd.
Tijdens de Meidagen naar Engeland ontkomen, werd hij daar onmiddellijk
lid van de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie. Hij was, schreven
wij in ons aan de koopvaardij gewijde hoofdstuk 10, een onafhankelijk man;
eerder dan de regering stelde hij zich op het standpunt dat het beheer van de
koopvaardijvloot onder de directe verantwoordelijkheid van de regering
moest worden gebracht en dat dus de Nederlandse Scheepvaart- en Handels-
commissie, het bestuur van de Shipping (een bestuur van particulieren, belast
met een overheidstaak), vervangen moest worden door een college van amb-
telijke bewindvoerders. Hij had zich in '42 bij het verzet van de reders tegen
de vordering van de koopvaardijvloot en in '43 bij hun scherp verzet tegen de
invoering van een bescheiden mate van medezeggenschap der vakbonden
solidair betoond, maar zich innerlijk toch nooit volledig met het standpunt
van zijn collega's vereenzelvigd. Daar had hij ook teveel sociaal gevoel voor.
'Bij de BPM stond hij', aldus Gerbrandy, 'bekend als een zeer rechtvaardig
iemand die het vertrouwen van de schepelingen had en die tegelijkertijd
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