BEOORDELING DER MINISTERSWISSELINGEN

voor de veranderde optick van de regeringsploeg, heeft de positic van de
sociaal-democraten in het kabinet moeten versterken door Burger van
minister zonder portefeuille minister van binnenlandse zaken te maken. Zo
alleen lukte het hem trouwens, Albarda, Burger en van den Tempel binnen
zijn ploeg te houden.

Kwam de premier dus als overwinnaar uit de strijd te voorschijn? Neen.
Hij had in de brief waarin hij een klemmend beroep op van Angeren deed
om aan te blijven, geconstateerd dat ‘persoonlijke en partij-politicke
motieven’ een merkbare rol waren gaan spelen. Zo was het. Al bevond men
zich nog pas aan de vooravond van D-Day, de komende overwinning op
Duitsland wierp haar schaduwen vooruit. Kerstens’ ellenlange brief aan
Gerbrandy d.d. 25 mei was niet alleen geschreven met het oog op het effect
dat hij in Londen kon hebben buiten de kring der ministers (hij leidde tot de
‘Open brief” van de vier katholicke leden van de Buitengewone Raad van
Advies), maar vooral ook met het oog op de publieke opinie in bevrijd
Nederland, en met name Albarda, de gewezen politicke leider van de
SDAP, liet zijn beleid meer en meer bepalen door wat hij na die bevrijding
jegens zijn partijgenoten hoopte te kunnen verantwoorden. Zo gingen
verwachtingen en strevingen die op de naoorlogstijd betrekking hadden,
de eenheid van het kabinet en dus de kracht van het kabinetsbeleid aantasten.
Gerbrandy begon er zijn greep op te verliezen. Dat betekende tegelijk, al
tekende het zich niet onmiddellijk af, dat de macht van de koningin zou
toenemen; datzelfde zagen wij trouwens ook al als een gevolg van de regeling
die voor het functioneren van het Militair Gezag was getroffen.

Slot

‘Strijd om de macht’ hebben wij als titel aan dit hoofdstuk meegegeven. Zijn
wij daarmee te ver gegaan ? Wij menen van niet. Natuurlijk, het is geen strijd
geweest die tot uiterlijke manifestaties heeft geleid — vergaderingen, demon-
straties, stakingen, om slechts deze te noemen, kwamen er niet aan te pas.
Hij heeft zich afgespeeld in stilte, binnen de beslotenheid van de regerings-
kantoren en de werkvertrekken van de koningin, en er zijn geen andere
middelen bij gebruikt dan woorden. Maar een strijd is het geweest, draaiend
om de vraag wie het onmiddellijk na de bevrijding in Nederland voor het
zeggen zou hebben.

Koningin Wilhelmina meende dat zij dat moest zijn. Dat antwoord welde
uit het diepst van haar wezen op; zij zag het als in het belang van de toe-

1415



