DE REGERING EN DE BESTUURSVOORZIENING

ceerd, anders gezegd: in de periode waarin de gedachtenwisscling over het
ontwerpbesluit-Bestuursvoorziening plaatsvond tussen het kabinet en de
Buitengewone Raad van Advies.

Drukte zulk een rapport nu de Nederlandse publicke opinie in Engeland
uit? Maar zeer ten dele. In Rijkens’ Studiegroep waren geprononceerde
aanhangers van de ‘oude’ politicke partijen nauwelijks opgenomen — men
moet trouwens in het oog houden dat de Nederlanders die zich v6ér de
oorlog in Engeland hadden gevestigd (en zij vormden de kern van de
permanent aanwezige Nederlandse groep), over het algemeen maar weinig
bindingen hadden met de Nederlandse binnenlandse politicke stromingen.
Velen hunner oefenden leidende, althans niet onbelangrijke functies in het
bedrijfsleven uit; er waren onder hen maar weinig arbeiders en in het geheel
geen boeren. Die permanent aanwezige Nederlandse groep vormde dan
ook geen afspicgeling van het Nederlandsc volk. Zag zij in vertrouwen naar
het kabinet op? Allerminst. Velen waren bijzonder gevoelig voor ncgaticve
berichten en geruchten, ergerden zich aan de ministerswisselingen (die niet
bevredigend toegelicht konden worden) en hadden de nciging, verscheidene
ministers als onbekwame bewindslieden te zicn en het kabinet als geheel als
de uitdrukking van vooroorlogse Nederlandse politieke stromingen die
achterhaald heetten.

Zo werd vooral ook door jongeren uit de groep gedacht; verscheidenen
onder hen wilden met name van het soctalisme niets weten en staken dat
ook niet onder stoelen of banken. Op Koninginnedag ’41 (31 augustus) had
zulks tot een pijnlijk incident geleid. De in Engeland aanwezige leden en
oud-leden van het Delfts Studenten Corps hadden die dag een borrel belegd
in de Dutch Club en een gemeenschappelijke maaltijd in een nabijgclegen
restaurant; er waren dertig aanwezigen, onder wie Albarda en van Lidth;
deze laatste was toen nog geen minister, maar hij had, zoals in hoofdstuk 6
vermeld, enkele maanden tevoren, op 10 mei, op een door de vercniging
Pro Patria (een vereniging van jongeren) beclegde herdenkingsbijeen-
komst van de Duitse invasie een luid toegejuichte toespraak gehouden - toe-
juichingen waaraan kritiek op het kabinet ten grondslag had gelegen. In het
restaurant trad van Lidth als tafelpresident op. Hij voerde het woord, werd
‘herhaaldelijk’, zo schreef hij na afloop in zijn dagboek, ‘door enthousiast
gebrul onderbroken’ en kreeg, toen hij uitgesproken had, ‘het bekende
studentenrefrein’ toegezongen: ‘Zonder onze Lidth kunnen wij niet leven!’t
Voor Albarda, de enig aanwezige minister, was dat wellicht al niet zo aan-

1 Van Lidth: ‘Dagboek’, 31 augustus 1941.
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