
VERAART EN DE KATHOLIEK-STAATKUNDIGE GROEP

Sluijsers groepje en dat van Veraart waren maar klein en zij oefenden
geen pressie op het kabinet als zodanig uit. Trouwens, wat zich binnen het
kabinet, tussen de koningin en het kabinet en tussen de Buitengewone Raad
van Advies en het kabinet bij de besluitvorming inzake de Bijzondere Staat
van Beleg, het Militair Gezag en de bestuursvoorziening aan conflicten had
voorgedaan en voordeed, was aan de buitenwacht onbekend; zij wist niet
meer dan wat omtrent die onderwerpen in de radiotoespraken van de
koningin en de minister-president was meegedeeld.

Tegen die achtergrond kwam het in de loop van mei' 44 tot beraad van
een aantal verontrusten die besloten, een rekest tot de ministerraad te richten-
waarin in feite aangedrongen werd op het onmiddellijk bijeenroepen, na de
bevrijding, van de 'oude' Staten-Generaal; Veraart was een van de negen-en-
dertig ondertekenaars van het rekest (ik had het stuk niet alleen mede-onder-
tekend maar er ook de administratieve arbeid voor verricht). Die onder-
tekenaars hadden, aldus de tekst, 'met grote voldoening kennis genomen
van het feit, dat in brede kringen van het Nederlandse volk, nagenoeg een-
stemmig, het verlangen leeft, in het bevrijde vaderland het grote goed van
het parlementair stelsel, dat op 10 mei 1940 bestond, van meet af aan en
ongeschonden te zien gehandhaafd.' Nu, dat zou 'van meet af aan' natuurlijk
slechts mogelijk zijn indien de 'oude' Tweede en de 'oude' Eerste Kamer
zouden gaan functioneren: een denkbeeld dat 'in brede kringen van het
Nederlandse volk', en zeker in brede kringen van de Nederlandse illegaliteit,
eerder afgewezen dan aangehangen werd.

Met dat al was het rekest (het werd op I juni verzonden) niet zonder
politieke betekenis; het speelde namelijk Sluijser in de kaart die zich binnen
de Buitengewone Raad van Advies grote moeite gaf om een meerderheid
van dit college eveneens tot de uitspraak te brengen dat zij na de bevrijding
een onmiddellijke terugkeer van de 'oude' Staten-Generaal wenste. Sluijser
had daar aanvankelijk anders over gedacht; hij had in november '42 in
VrÜ Nederland bepleit" dat 'de hoge autoriteit van Hare Majesteit Nederland
over de zandbank heenhelpt' en dat een 'noodvolksvertegenwoordiging'
zou worden gevormd ('een lichaam dat de volksvertegenwoordiging in
rechten en plichten zoveel mogelijk nabijkomt'), en hij had in april' 43 een
daartoe strekkend voorstel in de Buitengewone Raad van Advies ingediend
(zijn denkbeeld was toen dat die 'noodvolksvertegenwoordiging' uit ten
hoogste honderd leden van de 'oude' Eerste en de 'oude' Tweede Kamer zou
bestaan) - hij was de enige geweest die vóór had gestemd; onder de tegen-

1 Tekst: Enq., dl. Vb, p. 63. 2 Tekst van het artikel d.d. 3 nov. 1942 in a.v.,
P·47-48.
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