
BESLISSENDE STEMMING IN DE BUITENGEWONE RAAD VAN ADVIES

kapitein Six hun stem aan een tegengesteld advies1, waarvan de kern was
dat de regering pas na de bevrijding een regeling terzake van het parlement
mocht treffen - precies wat de koningin wenste. Aangezien, van het kabinet
uit gezien, de Buitengewone Raad van Advies in de regel meer steun ver-
leend had aan de denkbeelden van de koningin inzake de 'terugkeer' dan
aan die der ministers, waren enkelen van die laatsten, aldus Burger, 'stom-
verbaasd, toen uitgerekend de Raad van Advies zei: er moeten normale
Staten-Generaal komen. De ministeriële oppositie' (Burger zelf, Albarda en
van den Tempel) 'kreeg het gevoel: nu wordt het toch langzamerhand
moeilijk om niet die kant uit te gaan'2 - gelijk eerder weergegeven, deed
Albarda in die dagen aan Gerbrandy weten dat hij het ontwerpbesluit-
Bestuursvoorziening niet langer voor zijn rekening nam.
Wat dat besluit inhield en wat zich daaromtrent had afgespeeld, was

inmiddels bekend geworden buiten de kring van het kabinet en de Buiten-
gewone Raad van Advies en dat was gevolg geweest van het feit dat de
publicist Jacques Gans er in was geslaagd, een kopie van het besluit en van
de notulen van de commissievergaderingen van de Raad, waarin Albarda,
van Boeyen en Burger het besluit hadden verdedigd, in handen te krijgen.

*

Gans, geboren in 1907, was, zoals wij in Voorspel vermeldden, in '34, toen
hij met andere communistische auteurs geprotesteerd had tegen de lasterlijke
aantijgingen welke van communistische kant tegen Marinus van der Lubbe
waren verspreid (de man die het gebouw van de Reiehstag in brand had
gestoken), uit de communistische partij geroyeerd. Nadien had hij in Parijs
gewoond en daar, van de hand in de tand levend, een klein jaar lang een
litterair tijdschrift uitgegeven. Kort voor de tweede wereldoorlog was hij
naar Amsterdam teruggekeerd waar hij zijn bohémien-bestaan voortzette.
Tijdens de bezetting had Gans verscheidene illegale contacten. In '41

schreef hij een tijdlang artikelen voor Vrij Nederland, toen dat door van
Randwijks voorganger, Édouard de Nève, die Gans uit Parijs kende, werd
geredigeerd, in '42 en '43 stond hij in aanraking met de illegale groep CS-6,
speciaal met een van de oprichters, P. A. M. Pooters, die evenals hij uit de
communistische partij was geroyeerd. Toen Pooters in juli '43 gearresteerd
was, besloot Gans naar Engeland te gaan. Hij kwam er in de herfst aan, nam

1 Tekst: a.v., p. 238-41. 2 Getuige Burger, a.v., dl. V c, p. I47.
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