
DE KONINGIN WIL ADVISEURS UIT BEZET GEBIED

zij hoopte vurig dat de adviezen die zij zou inwinnen, het haar mogelijk
zouden maken, de formatie-opdracht aan een aanhanger van de 'vernieu-
wings' -ideologie te geven; zij hoopte óók dat deze in zijn kabinet voldoende
dragers van diezelfde ideologie zou opnemen; zij hoopte tenslotte, dat dat
nieuwe kabinet voorstellen zou ontwerpen tot het wijzigen van de Grond-
wet in de door háár wenselijk geachte geest - voorstellen die dan aan het
noodparlement zouden worden voorgelegd. Meer en meer werd zij gedo-
mineerd door wantrouwen jegens het kabinet-Gerbrandy dat er, zo voelde
zij het, naar streefde haar de handen te binden en haar te dwingen iets te doen
dat zij niet wilde: zich in Londen vastleggen. Voor het 'oude' parlement
was in haar conceptie geen plaats, maar ook in een noodparlement dat 'in de
eerste plaats' zou bestaall uit vertegenwoordigers van politieke partijen welke
in haar visie geen recht van bestaall meer hadden, had zij geen grein ver-
trouwen - er was slechts één noodparlement denkbaar dat zij als 'geldig' kon
erkennen: een parlement dat bestond uit de meest waardige representanten
van haar 'heldenvolk' , te weten de illegale werkers, de helden bij uitstek.
Maar de illegale groepen in Nederland vormden geen geheel, waren niet
gecoördineerd! Hoe kon zij weten wie de voor de illegaliteit representatieve
figuren waren?
Medio januari '44 had zij hierover al gesproken met kapitein van Houten

van het Bureau Inlichtingen, aan wie zij toen opdracht had gegeven, een
naamlijst op te stellen van leiders van de illegaliteit die onmiddellijk na de
bevrijding per vliegtuig naar Engeland zouden worden overgebracht om
haar in tal van zaken te adviseren; van Houten had die opdracht aanvaard
en haar gezegd dat hij in samenwerking met Somer, Homan en Six een lijst
zou maken van vijftien tot twintig personen, uit wie de koningin te gelegener
tijd vijf of zes zou kunnen kiezen; zij was het die in dat gesprek met
van Houten zei, 'dat zeker de ondergrondse pers' (van Houten had grote
bezwaren tegen talrijke illegale bladen, met name tegen Vrij Nederland en
Het Parool, om van De Waarheid maar te zwijgen) 'vertegenwoordigd zal
moeten zijn.' 1
Maanden verliepen en de naamlijst werd niet opgesteld. Dat was ook geen

urgente zaak, want de grote Geallieerde landing in West-Europa liet op zich
wachten en een spoedige bevrijding Vall Nederland was dus niet in zicht.
In de loop van mei evenwel vatte de koningin haar denkbeeld weer op en
op 3 juni, vier dagen na het onderhoud met Albarda waarin zij met betrek-

1 eh. H. J. F. vanHouten: 'Dagboek', 17jan. 1944.
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