DE REGERING EN DE BESTUURSVOORZIENING

king tot het haar toen voorgelegde ontwerpbesluit-Bestuursvoorziening
‘herhaaldelijk’ had gezegd: ‘Dat gedrocht teken ik nooit’, liet zij van Houten
bij zich komen voor een gesprek waaromtrent deze het volgende vastlegde:

‘De koningin stelt zich het volgende voor: nu alvast een comité van ‘Voor-
mannen’ te laten vormen in Nederland, vertegenwoordigende alle ondergrondse
groepen. Hiervoor is nodig een codrdinatie van het geheel. Dit comité, indien
gevormd, wenst de koningin zich bij de terugkeer als adviescollege direct aan te
trekken. En nu komt het kardinale punt: zj hoopt, dat dit college de kern zal
vormen van, of zal bijdragen tot de keuze en samenstelling van een groter
college, vormende het becogde ‘Noodparlement’ en vertegenwoordigende alle
groeperingen en stromingen in het Verzet, welke dan ook, op de meest brede
basis! . . . Dit is ongetwijfeld de enige juiste, de ideale oplossing, want uit serieuze
rapporten, in de laatste tijd uit het vaderland ontvangen, blijke wel overduidelijk
dat met de samenbundeling van het verzet (hetzij actief, passief, militair, burgerlijk
of politick georiénteerd, hoe je het ook noemen wil), meteen alle wensen, oude
en nieuwe politieke verhoudingen in het volk vrij goed vertegenwoordigd zijn.
Dit is allemaal heel mooi, maar — daarvoor is noodzakelijk codrdinatie! En hierin
zit nu juist de grote moeilijkheid, want uit alles blijkt de laatste tijd, dat de
groepen in Holland grote ruzie hebben onderling (echt-Hollands, zeggen som-
migen — maar helaas!. . .) en niet tot elkaar willen komen. Erger, uit verschillende
hoeken dringen bepaalde groepen zich naar voren, wensen bij de bevrijding
haantje de voorste te zijn, kammen de anderen af, en beweren de enigen te zijn
die het ‘weten’, eisen voor zichzelf of een bepaalde persoonlijkheid uit hun
midden de leidende rol op, wensen nu al volmachten van Londen om als zodanig
op te treden. Een treurig verschijnsel! . . .

De ministers zeggen tegen de koningin: ‘Ziet u wel? Zij maken daar toch
allemaal herrie. Waar blijft nu die mooie ‘eenhcid’, waarover alle Engeland-
vaarders tot in den treure bij ons gezanikt hebben? Er is geen eenheid! Wijj
willen dus hier uitmaken, hoe dat ‘Noodparlement’ eruit zal zien, want als u
wacht tot Nederland het moet beslissen, komt er niets van terecht. Het volk zal
dan tenslotte helemaal niet vertegenwoordigd zijn en onrustig worden! Daarom
hebben wij het plan vastgesteld, dat alvast 30 van de oude Kametleden zullen
optreden, dic alweer 30 anderen zullen uitzocken om hun gezelschap aan te
vullen. Uw plan berust op chiméres, het onze is practisch.’

De koningin vraagt mij: ‘Is dat zo? Is mijn plan werkelijk onuitvoerbaar,
moet de onenigheid in Holland als hopeloos beschouwd worden zodat de
ministers gelijk krjgen en ik van mijn gedachtengang geheel moet afstappen?
Ik voel er toch helemaal niets voor!

Mijn antwoord is: ‘Neen, uw plan is het enige juiste en Nederland zou het
vermoedelijk toejuichen als men daar beter wist wat u in uw hoofd hebt. Maar
conditio sine qua non is absoluut en ontegenzeggelijk: codrdinatie! Daarmee
staat en valt alles. Indien zjj het niet uit eigen initiatief kunnen bolwerken, moet
u het als uw wens te kennen geven. U moet duidelijker laten doorschemeren
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