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wat uw eigenlijke bedoeling is. Als zij het dan toch niet willen, dan weet ik het
ook niet!'

De koningin zegt, dat zij in die richting wil doorwerken, wat het ook koste,
omdat zij de overtuiging heeft, dat zij het bij het rechte eind heeft. Zij zegt voor-
nemens te zijn een radiorede te houden, waarin met klem gewezen zal worden
op de noodzaak tot eenheid en vraagt of zulks verstandig en nuttig zou zijn.
Ik vind het van groot belang. Zij wenst ook een telegram voor Nederland te
concipiëren, waarin haar wens en de achtergrond van haar bedoelingen beter
tot uiting zullen komen. Zij verzoekt mij haar dit telegram à bout portani te
dicteren, maar ik antwoord dat ik daar zeker niet knap genoeg voor ben! Ik wil
niet verzwijgen, dat ik de zweetdruppeltjes bijna voel opkomen ... Allemachtig
dit is maar eventjes een verantwoordelijkheid!! Tenslotte bespreken wij de
hoofdzaken, die in het bewuste telegram opgenomen zouden moeten worden,
dewelke Hare Majesteit ijverig op een blocnote noteert, met de mededeling,
dat zij het de minister-president zonder tijd te verliezen onder de neus zal duwen!
Zij voegt er tussen haakjes aan toe, dat zij prof. Gerbrandy officieel heeft laten
weten, dat zij mij vandaag terzake om advies heeft laten komen.' 1

Wij komen op het telegram dat na dit overleg tussen de koningin en van
Houten uitging, in het volgende hoofdstuk terug. Hier is het van belang,
te onderstrepen dat de koningin, toen zij er eenmaal op mocht vertrouwen
dat in bezet gebied een voor de illegaliteit representatief lichaam gevormd
zou worden, minder dan ooit bereid was haar handtekening te plaatsen
onder een door het Londense kabinet uitgewerkte regeling voor een nood-
parlement.

Zij had omtrent de vorming van dat representatieve lichaam nog geen
enkel bericht ontvangen toen zij op 6 juli met van Heuven Goedhart sprak.
Hem zei zij, dat zij na de bevrijding de koninklijke paleizen alleen voor
officiële gelegenheden wilde gebruiken, zelf zou zij gaan wonen (aldus de
aantekeningen die zij voor het gesprek gemaakt had) 'bij heldenfamilie' of als
'particulier in kleine woning'. Zij had voorts aangetekend:

'Kan ik slagen met een kab.opdracht te geven in geest van het Ned. volk, nl.
een noodkabinet dat buiten politiek staat.

Hoe is 't godsdienstig in verband met mij, welke roeping heb ik in dezen.
Hoe is mijn roeping inzake ideaal vernieuwing bereiken.
. .. dat R[aad] v. advies voormannen verzet in de plaats treedt van het

gedrocht in de bestuursvoorziening.
Nu moet ik namen weten van toekomstige ministers.' 2

1 A.v., 3 juni 1944. 2 'Blocnoot' van de koningin d.d. 6 juli 1944 (archief kab. der
koningin).

1459


