DE REGERING BEN DE BESTUURSVOORZIENING

langs constitutionele weg bekrachtigd moest worden; die bekrachtiging
hoopte zij in de overgangstijd onder verantwoordelijkheid van een nicuw
kabinet ook persoonlijk naar vermogen te kunnen bevorderen - bevorderen,
maar niet meer dan dat; aan opleggen dacht zij niet.

Onze tweede opmerking is dat de verwezenlijking van haar wensen
(tegenhanger, dunkt ons, van de gefrustreerdheid waaronder zij sinds haar
troonsbestijging meer dan veertig jaar lang had geleden) door haar
beschouwd werd als iets dat in het hoogste belang was van het Nederlandse
volk.

Onze derde opmerking is dat zij wel hoopte, ja vertrouwde, dat die
wensen door de overgrote meerderheid van dat volk werden gedeeld, maar
dat zij daar nimmer zeker van was, ja dat zij er met name in 44 bij tijd en
wijle sterk aan ging twijfelen. Zij dorstte naar eenheid en die eenheid hoopte
zij in de lente van ’44 door de vorming van een uit de illegaliteit voort-
gekomen noodparlement te bevorderen, maar ‘de ministers’ hadden tegen
haar gezegd (aldus haar woorden, als weergegeven in van Houtens verslag
van zijn gesprek met de koningin op 3 juni '44): ‘Zij maken daar’ (d.w.z. in
bezet gebied) ‘toch allemaal herrie. Waar blijft nu die mooie ‘eenheid’
waarover alle Engelandvaarders tot in den treure bij ons gezanikt hebben?
Er is geen eenheid!” — en de koningin vroeg aan van Houten: ‘Is dat zo? Is
mijn plan werkelijk onuitvoerbaar? Moet de onenigheid in Holland als
hopeloos beschouwd worden, zodat . . . ik van mijn gedachtengang geheel
moet afstappen ? Ik voel er toch helemaal niets voor!’ De formulering : ‘zodat
ik van mijn gedachtengang geheel moet afstappen’, onderstreept dat voor de
koningin vaststond dat zij zich uiteindelijk had te conformeren aan wat in
Nederland door de politick verantwoordelijke figuren gedacht zou worden.

Dat heeft zij ook gedaan. Trouw blijvend aan de ecd die zij als achttien-
jarige had afgelegd, heeft zij haar onvervulde wensen in haar hart begraven.
Die wensen zijn, zoals wij al in hoofdstuk 2 (‘'Koningin en minister-president’)
constateerden, aan de geschiedenis van de Nederlandse constitutionele
monarchie dan ook spoorloos voorbijgegaan, ‘maar niet’, zo schreven wij,
‘aan die van de regering te Londen!” Integendeel, zij hebben er tot talloze
moeilijkheden aanleiding gegeven, echter: binnenskamers, en uit het feit
dat de vertegenwoordigende lichamen wat later zijn teruggekomen dan
mogelijk ware geweest als de koningin haar medewerking zou hebben ver-
leend, zijn, dunkt ons, geen reéle nadelen voortgevloeid. De worsteling tussen
koningin en kabinet heeft derhalve geen enkel blijvend effect gehad. Anders
dan de Enquétecommissie heeft gedaan en naar wij menen ook in overecen-
stemming met de wensen van de koningin-zelf (zij begeerde als eerste getuige
door de commissie gehoord te worden). hebben wij die worsteling naar
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