DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

overige illegale groepen — die drie werden volgens een politicke indeling
aangewezen, als vertegenwoordigers namelijk van een ‘linker-’, een ‘midden-’
en een ‘rechter-sector’, respectievelijk Meijer, Neher en Bruins Slot. Op
12 juli kwam die Contact-Commissie voor het eerst bijeen; zij koos Drees
als haar voorzitter en verzond op 18 juli via Ausems haar eerste telegram
naar Londen — telegram overigens, waaruit bleck dat er onenigheid was; wij
komen er in ons volgende deel op terug.

In het perspectief van Londen was de totstandgekomen bundeling van de
illegaliteit van veel belang: voor de koningin omdat zij op gezaghebbende
adviezen hoopte ten aanzien van de samenstelling van het noodparlement en
bijvoorbeeld de aanwijzing van degeen die na de bevrijding het nieuwe
kabinet moest formeren, en voor de koningin én de ministers omdat zij nu
durfden vertrouwen dat, als er een ‘vacuiim’ kwam, één of meer door de
illegaliteit aangewezen personen de regering zouden vertegenwoordigen.
Bezorgdheid voor wat in dat ‘vacuiim’ kon geschieden, had van eind ’41 af
in Londen een rol gespeeld, met name omdat de regering wist dat de OD
een soort militair gezag wilde gaan uitoefenen en andere groeperingen juist
die ‘greep naar de macht’ van de OD wilden voorkomen.

Pro en contra de OD

In september ‘41 begonnen de pretenties van de OD in bezet gebied een
merkbare rol te spelen. Bij de ‘eerste” OD was dat niet het geval geweest
doordat de toenmalige chef-staf, luitenant-kolonel J. Westerveld, een goed
contact had onderhouden met het Politick Convent: de groep van voor-
mannen van de Rooms-Katholicke Staatspartij, de Anti-Revolutionaire
Partij, de Christelijk-Historische Unie, de Liberale Staatspartij, de Vrijzinnig-
Democratische Bond en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die
regelmatig clandestien bijeenkwam. Westerveld was in april "41 samen met
een groot deel van de door hem aangewezen districts- en plaatselijke
commandanten van de OD gearresteerd. Qok zijn opvolger, de gewezen
luitenant-kolonel van de marechaussee, Pierre Versteegh, die de OD opnieuw
was begonnen op te bouwen, had samenwerking gezocht met het Politick
Convent; in de door hem opgestelde ‘Richtlijnen voor gewestelijke-,
districts- en plaatselijke commandanten’ had hij gestipuleerd dat de OD in
een eventueel vacuiim (hij had eind augustus '41 gemeend zeker te weten dat
Duitsland door een tekort aan aardolieproducten de oorlog nog maar enkcle
weken kon volhouden) gehoorzamen zou aan de bevelen ‘van het alsdan in
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