DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

filter moeten breken’, had Vorrink gezegd, en: ‘Laat u vooral niet van de
koningin weghouden.’*

Van Vichy-Frankrijk uit kon Springer begin november ’41 een brief aan
Sluijser sturen waarin hij liet doorschemeren dat hij contact met Vorrink
had gehad, maar Sluijser vermoedde een list van de vijand, nam in elk geval
Springer niet au sérieux en gaf zich dus geen moeite, diens overkomst te
bevorderen. In april *42 was Springer nog steeds niet verder gekomen dan
Vichy-Frankrijk maar hij kon toen via een geheime agent van de Gaulle een
telegram naar de minister van oorlog ad interim sturen, van Boeyen, bij wie
hij zich present meldde als kapitein van de Amsterdamse Burgerwacht
(dat was hij inderdaad geweest) en om hulp vroeg bij zijn overtocht.
De Bruyne droeg daar zorg voor, maar toen was Springer al in Madrid dat
hij met de hulp van Franse illegale werkers en (in Spanje) van de Britse
geheime dienst had bereikt. Hij arriveerde, gelijk gezegd, eind juli *42 in
Londen en stuitte daar op een muur van wantrouwen waarvoor Sluijser
ijverig de stenen had aangesleept. Sluijscr geloofde namelijk geen moment
dat Springer inderdaad contact met Vorrink had gehad (van Looi en Vorrink
hadden hem enkele malen brieven gestuurd maar daarin niet van een bood-
schapper gerept) — hij zag pas in dat hij het bij het verkeerde eind had toen
Springer hem zei dat Vorrink hoopte spoedig weer te genieten van de
verrukkelijke ganzesoep die Sluijsers vrouw van tijd tot tijd maakte; dat
detail kon niet verzonnen zijn!

Begin augustus sprak Springer met Gerbrandy, enkele weken later ook
met Albarda en van den Tempel (¢n met Kerstens die hem een functie gaf
op zijn departement). Vermoedelijk droeg zijn waarschuwing, neergelegd
in een rapport d.d. 17 augustus 422, er toe bij dat de al aan de geheime agent
Jambrocs meegegeven boodschap (inzake ‘samenwerking OD en Politicke
Partijen’) eind september aan de geheime agent Jongelie opnieuw mee-
gegeven werd — ook dit stuk kwam niet verder dan Giskes en Schreieder.

Met dat al werd Springer nog steeds (behalve nu door Sluijser en Kerstens)
niet ten volle vertrouwd, speciaal niet door Lovink, die Springer kwalijk nam
dat hij de oud-GG de Jonge (lid van het Driemanschap dat een greep naar de
macht heette voor te bereiden) in zulk een kwaad daglicht plaatste, en
evenmin door Warners die in die tijd zijn uiterste best deed, in de sector van
het geheime werk alle touwtjes in handen te krijgen. Zij hielden Springer
weg van de koningin — pas eind oktober kon hij met haar de eerste van vier
gesprekken voeren omtrent welker verloop ons slechts bekend is dat Springer
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