DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

Vorrink meende (ten onrechte) dat de regering het Nationdal Comité als
overgangsbewind had erkend en vroeg nu een schriftelijke bevestiging in
een door de koningin of Gerbrandy dan wel door beiden ondertekende
brief. Aan Vorrinks rapport hadden, zoals wij al in deel 6 meedeelden, Six
en van Randwijk samen een commentaar toegevoegd waarin het de regering
bepaald ontraden werd, het Nationaal Comité ooit het bewind in het
vacuiim toe te vertrouwen.

In januari '43 herhaalde Vorrink zijn verzoek, nu in een van de telegram-
men die, zonder dat hij dat wist, Giskes en Schreieder aan SOE deden toe-
komen. Dat verzoek leidde tot beraad tussen Gerbrandy, van Lidth, van
Haersma de With, kolonel de Bruyne en Broekman, nu majoor — deze laatste
was inmiddels hoofd van het Bureau Inlichtingen geworden; de eerste
geheime agent die zijn dienst zou uitsturen, H. G. de Jonge, stond op het
punt te vertrekken. ‘Aan de boodschapper naar Holland’, noteerde van Lidth,
‘zullen de vragen worden meegegeven, welke verhouding er bestaat tussen
‘Grootburgercomité’ en ‘Nationaal Comité’’ (de ministers hadden daar blijk-
baar geen denkbeeld van), ‘op welke grond het Nationaal Comité beweert,
reeds door de regering te zijn crkend, en of samenwerking met de OD
bestaat’ (Gerbrandy had daar tweemaal op aangedrongen). “Voorts de mede-
deling dat na bekomen antwoord op deze vragen nadere instructies zullen
gegeven worden’ (het punt van de machtiging werd dus aangehouden).
“Waardering wordt uitgesproken voor hun voorbereidende arbeid, die in
het algemeen parallel loopt met de hier verrichte voorbereiding” (Kruls was
begonnen met de opbouw van het Militair Gezag). ‘De namen van het
convent van vijf leden van het Nationaal Comité worden opgevraagd.’* Op
dat laatste verzoek? reageerde Vorrink met de namen door te geven
(die werden nu dus ook aan de Duitsers bekend) : Menten, Ringers, Schouten,
Verschuur, Vorrink, en hij voegde er de naam van dr. J. J. C. van Dijk
aan toe, de anti-revolutionaire oud-minister van defensie die de militaire
specialist was geworden van het Nationaal Comité. ‘Ik ben zeer tevreden
met het feit’, schreef van Lidth na ontvangst van Vorrinks telegram,

‘dat er nu eindelijk een ‘representatieve’ kern is en blijkbaar eenstemmigheid.
Alleen moet nu nog de verhouding van dit Comité tot de OD worden duidelijk
gemaakt. Het antwoord op dit zeer belangrijke telegram zal na overleg met Hare
Majesteit mocten gegeven worden.”?

! Van Lidth: ‘Dagboek’, 9 maart 1943. 2 Wij hebben in deel 6 ten onrechte ver-
ondersteld dat Vorrink reageerde op een telegram dat door Giskes en Schreieder
gefantaseerd dan wel uitgelokt was; toen wij deel 6 schreven, was van Lidths dag-
boek ons nog onbekend. 2 Van Lidth: ‘Dagboek’, 16 maart 1943.
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