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inforrnatie te kunnen doorgeven en zulks bevestigde de al door zijn stukken
gewekte indruk dat de OD een reële organisatie was en dat 'Stella' (met die
naam placht Six zijn telegrammen te ondertekenen) er de effectieve leiding
van had. Die indruk werd ook niet geheel opgeheven toen Giskes en Schreie-
der in het kader van het Englandspiel begin mei' 43 in antwoord op een vraag
'aangaande contact met de topleiding-Of)", die de Bruyne gesteld had aan 'de
meest vertrouwde en bekwame personen in Nederland' (vermoedelijk be-
doelde hij daarmee Beukema toe Water, de leider van de Plan for Holla1'ld-
organisatie welke geheel gereed heette te zijn, en zijn naaste medewerkers)
naar Londen een telegram geseind hadden dat de Bruyne in een brief aan van
Lidth aldus weergaf:

'Ben bang dat gij een verkeerd idee hebt van haar [d.w.z. van de aD] eens-
gezindheid en mogelijke sterkte stop combinatie van zoveel mogelijk personen
met verschillende programma's, zonder bepaalde autorisatie, leiding en doel ...
Er zitten honderden scharrelaarsin, die niets positiefs uitvoeren, veel te veel weten
en zichzelf airs geven door onnodige praatjes ... Nog gevaarlijker is dat vele
Duitse verraders steeds alle bedoelingen van de organisatie te weten komen' -

dat alles vormde' de mening welke ook ik', schreef de Bruyne aan van Lidth \
'steeds was toegedaan.' 2

Of dit bericht van Giskes en Schreieder in de vorm van de Bruyne's brief
aan de koningin is doorgegeven, weten wij niet. Zij stond tegenover de OD
nogal afwijzend (militairen beschouwde zij in het algemeen als onbekwaam
om leiding te geven op civiel gebied) en zij wist dat in de organisatie telkens
talrijke arrestaties waren verricht - Beelaerts schreef haar op 22 mei: 'Met
Uwe Majesteit ben ik geheel eens dat in betrekkingen met de OD grote voor-
zichtigheid geboden is.' 3
Het radiocontact met Six bracht van Lidth in de tweede helft van mei en

in begin juni tot het besluit dat zo spoedig mogelijk een geheime agent naar
bezet gebied gezonden moest worden teneinde, als hij van 'Stella' en diens
werk een goede indruk kreeg (er zou dan blijken dat de Bruyne te pessimis-
tisch was geweest), een vaste verbinding met de O'D-leiding te leggen. De
missie werd toevertrouwd aan de eerste luitenant der cavalerie G. A. van
Borssum Buisman die, toen hij op 22 juni '43 gedropt werd, een uitvoerige
'Boodschap' bij zich had van de minister van oorlog, van Lidth, welke door

1Brief, 10 mei 1943, van M. R. de Bruyne aan van Lidth (Kon. Instituut v. Inge-
nieurs, ColI. van Lidth deJeude, 286, p. 236). 2 'Steeds'? En via diezelfdeOD had
de Bruyne de 'Plan for Holland'-organisatie willen opbouwen! S Notitie, 22 mei
1943, van Beelaerts aan de koningin (archiefkab. der koningin).
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