
DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

De vierde vraag: kan men wel instemmen met een z.g. bewind van vertrou-
wenslieden?

De vijfde vraag: kan men zich in dit avontuur begeven zonder overleg te
plegen met de Britten? Deze laatste vraag is wel de belangrijkste' 1 -

zij was het ook daarom omdat Staehle had gezegd (dat bleek uit de door-
geseinde inhoud van het verslag d.d. 3 januari) dat de Engelse regering via
Zweden al aan het onderhandelen was met de Duitse samenzweerders. Was
dat zo? Gerbrandy legde die vraag aan Lord Selborne voor. Selbome ant-
woordde dat hij op informatie zou uitgaan.

Nog voordat die informatie was binnengekomen, arriveerde in Londen
op 22 januari een nieuw lang codetelegram van Visser 't Hooft met de voor-
naamste inhoud uit de twee brieven d.d. 12 januari; in dat nieuwe telegram
werd duidelijk gemaakt dat de opstellers van de stukken in Nederland Bosch
van Rosenthal zagen als de aangewezen formateur en voorzitter van een
interim-bewind - 'waarvan ik niets moet hebben', noteerde van Lidth 2;
'hem kennende' (Bosch werd als zeer eerzuchtig beschouwd) 'heb ik', schreef
hij twee dagen later, 'steeds gedacht dat hij op een of andere wijze op de
voorgrond wilde treden.' 3

Niet anders dacht de koningin er over. Zij was jegens Bosch sinds lang
niet vrij geweest van animositeit", maar dat hij nu zichzelf pousseerde (zij was
er van overtuigd dat de twee brieven d.d. 12 januari met zijn instemming
verzonden waren, hetgeen voor ons een open vraag is) en een positie
begeerde die er vermoedelijk toe zou leiden dat hij formateur zou worden
van het eerste kabinet na de bevrijding, beschouwde zij als een ongepaste
aantasting van de vrijheid van keuze waarover zij juist op dat allerbelang-
rijkste moment wenste te beschikken."

1 Van Lidth: 'Dagboek', IS jan. 1944. 2 A.v., 27 jan. 1944. 3 A.v., 29 jan. 1944.
4 Wij weten niet, waardoor dat kwam; het kan zijn dat er van niet meer sprake is ge-
weest dan van een botsing van karakters - ook Bosch was uitgesproken heerszuchtig.
5 In die geest sprak de koningin enkele weken later met kapitein van Houten, aan
wie zij ook het denkbeeld voorlegde, in een vacuüm een interim-bewind te vormen
dat uit alle 'oude' commissarissen van de koningin zou bestaan. 'Zij is soms',
noteerde van Houten in zijn dagboek, 'erg zenuwachtig in haar uitlatingen en zegt
zelfs op een gegeven moment, tot mijn niet geringe verbazing: 'Ik moet de goede
oplossing voor al deze dingen vinden, maar er is hier bijna niemand die m.ij kan
helpen. Ik wil geen grote fouten maken - als ik fouten maak, dan zijn wij veel
verder van huis. Ik moet regeren - en als ik verkeerd regeer of het niet weet, dan
kan ik mijn matje wel oprollen!' (sic!!!) Ik heb groot respect voor Hare Majesteit-
maar ook groot medelijden.' (eh. H. J. F. van Houten: 'Dagboek', 14 febr. 1944)


