
DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

hij de familienaam van zijn moeder aan die van zijn vader toevoegde. In
Leiden vestigde hij zich als repetitor. In '26 promoveerde hij er op een
dissertatie over de werkloosheidsverzekering, maar later in dat jaar verhuisde
hij naar Amsterdam waar hij redacteur werd van De Telegraaf, eigendom van
de autocratische krantenmagnaat H. M. C. Holdert die, het grootste deel van
zijn tijd in Frankrijk wonend, er alleen maar in geïnteresseerd was dat zijn
Amsterdan1.se bedrijf zoveel mogelijk winst maakte en aansluiting hield bij
het 'burgerlijk' deel van de publieke opinie. Van Heuven Goedhart bleek
een bij uitstek vlotte pen te hebben. Hij dacht in die tijd sterk nationalistisch
(op het socialisme had hij vooral tegen dat het de arbeiders geen liefde voor
het vaderland bijbracht), zijn artikelen en zijn denkbeelden vielen bij H. M. C.
Holdert zeer in de smaak - per I januari '30 benoemde deze van Heuven
Goedhart tot hoofdredacteur. Acht-en-twintig, en hoofdredacteur van zo
al niet een van de gezaghebbendste dan toch een van de grootste Nederlandse
dagbladen! Het leek het begin van een carrière die geen breuk zou kennen.
In '33 evenwel kwamen er moeilijkheden, Op het terrein van de binnenlandse
politiek waren Holdert en van Heuven Goedhart het er over eens dat
De Telegraaf steun moest verlenen aan Colijn. Maar de buitenlandse?
Van Heuven Goedhart stond niet zonder argwaan tegenover de NSDAP;
toen hij in maart, nadat de Reichstag het z.g. Ermächtigungsgesetz had aange-
nomen waarbij Hitler machtiging had gekregen, vier jaar lang wetsdecreten
af te kondigen, een artikel ontving van de Berlijnse correspondent van
De Telegraaf, J. M. Goedemans, waarin ongeveer deze zin voorkwam:
'Waar Hitler zich tot dusver betoond heeft een belangrijk demagoog te zijn,
staat nu ook vast dat hij als een groot staatsman moet worden beschouwd',
weigerde hij dat stuk te publiceren. Goedemans reisde met de tekst naar
Parijs en kreeg daar van Holdert gedaan dat hij zes maanden lang als tweede
hoofdredacteur van De Telegraaf mocht optreden. Van Heuven Goedhart
zond onmiddellijk een schriftelijk protest naar Holdert; antwoord kreeg hij
niet. In mei '33 (de eerste anti-Joodse maatregelen waren in Duitsland ge-
nomen en de 'gelijkschakeling' was er in volle gang) streek Holdert, zoals
hij van tijd tot tijd deed, in het American Hotel te Amsterdam neer. Van
Heuven Goedhart vroeg een gesprek aan. De enige reactie was dat hij op
27 mei bij Holderts broer, F. H. J. Holdert, werd geroepen om er de mede-
deling te ontvangen dat hij per I juni was ontslagen.
Een maand later, I juli, werd hij hoofdredacteur van het Utrechts Nieuws-

blad. Hij was in die tijd niet vrij van sympathieën voor de NSB, ontmoette
enkele keren Mussert (die in die jaren ook niets van Duitsland hebben moest)
en hun gesprekken waren van dien aard dat de leider van de NSB, toen hij
ging overwegen, een eigen dagblad uit te geven (Het Nationale Dagblad is pas
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