
VAN HEUVEN GOEDHARTS LEVENSLOOP

in november '36 begonnen te verschijnen), van Heuven Goedhart het hoofd-
redacteurschap aanbood. Dat aanbod werd geweigerd. Binnen de redactie
van het Utrechts Nieuwsblad hadden inmiddels de sympathieën welke de
hoofdredacteur voor de NSB koesterde, af en toe tot spanningen geleid. Die
spanningen verdwenen, toen de hoofdredacteur tot het inzicht kwam dat de
NSB met haar actie, gericht als deze was tegen de Nederlandse parlementaire
democratie, Duitsland in de kaart speelde. Van '36 af werd het Utrechts
Nieuwsblad onder van Heuven Goedharts leiding het meest uitgesproken
anti-nationaal-socialistische dagblad onder de 'burgerlijke' bladen. Daaruit
vloeiden moeilijkheden met de directie voort, 'het was in die tijd toch zo',
aldus in mei '40, na de capitulatie, de procuratiehouder van het blad aan de
raad van commissarissen, 'dat velen zich niet op het Utrechts Nieuwsblad
wilden abonneren omdat de aggressieve sfeer onzer courant de huiselijke
rust verstoorde'l (die velen prefereerden dan als plaatselijke krant het
Utrechts Dagblad waarin Duitsland werd ontzien). Daar stond tegenover dat
van Heuven Goedhart een inspirerend leider bleek te zijn van het redactionele
team; hij wist dat team belangrijk te versterken. Dat leidde weer tot abonné-
winst; het ging het blad commercieel niet slecht. Van Heuven Goedhart
beschouwde het vooral als een groot succes dat hij in '37 dr. M. van Blanken-
stein, de meest gezaghebbende Nederlandse commentator op het gebied
van de buitenlandse politiek, met wie de Nieuwe Rotterdamse Courant alle
banden had verbroken (Duitse druk had hierbij een rol gespeeld), aan het
Utrechts Nieuwsblad wist te verbinden.

Op de rode mei kwam de Duitse aanval. In de middag van de rzde
(' s morgens was officieel bericht dat de koningin en de ministers het land
hadden verlaten) nam van Heuven Goedhart afscheid van de Utrechtse
hoogleraar en historicus Geyl, van wiens hand hij verscheidene anti-Duitse
artikelen had gepubliceerd. 'Tot weersziens in het concentratiekamp', zei
Geyl - 'je bent een optimist', antwoordde van Heuven Goedhart"; als
zovelen achtte hij die dag zijn leven in omniddellijk gevaar. Samen met de
directeur van het Utrechts Nieuwsblad vluchtte hij naar Den Haag, waar zij
evenwel geen passage naar Engeland konden vinden.

Enkele dagen later werd de directeur door de raad van commissarissen van
het Utrechts Nieuwsblad geschorst en werd van Heuven Goedhart ontslagen;
dat ontslag had zijn instemming, 'Ik heb', schreef hij aan de raad, 'eerlijk

1 Rapport, z.d. (tweede helft mei' 40), van de proc. houder van het Utrechts Nieuws-
blad aan de raad van cornrnissarissen (Doc II-8rr F). 2 Brief, aug. I942, van
P. GeyI aan van Heuven Goedhart (Collectie-P. GeyI (RvO».
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