DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

mijn mening verdedigd. Nu daarvoor niet langer plaats s, strijk ik de vlag’* -
in een andere geest schrijven dan hij had gedaan, was hem onmogelijk.

Zijn vriend van Holthe tot Echten droeg er zorg voor dat hij in het zwaar-
getroffen Grebbegebied als functionaris van de z.g. Grebbecommissie
onbezoldigd (hij had in de jaren '30 een behoorlijk bedrag kunnen sparen)
een taak kreeg bij de materiéle hulpverlening aan de oorlogsslachtoffers:
boeren wier bedrijven, burgers wier woonhuizen waren verwoest. Scherpen-
zeel werd er zijn eerste standplaats. ‘Aldaar moest hij zich’, aldus later
van Holthe,

‘gedurende de eerste tijd tevreden stellen met een onderdak in een oude boeren-
school . . . Temidden van kleren, matrassen, dekens en huisraad had hij zich een
hoekje uitgespaard waar een gekregen matras hem tot legerstede diende. . .
Hij gaf zijn djd, zijo raad, zijo arbeidskracht aan een ieder die zich tot hem
wendde. Bjj de inrichting der noodwoningen hielp hij (in de avonduren) per-
soonlijk en daadwerkelijk mee.”

Later in ’40 en in ‘41 werd hij, eerst in Scherpenzeel, vervolgens in
Wageningen, de officiéle vertrouwenspersoon voor de door de oorlog
getroffenen in hun onderhandelingen inzake de schade-uitkeringen. Al dat
werk werd door de Grebbecommissie beéindigd toen de Nederlandse
overheid eind "41 onder Duitse druk onderscheid ging maken tussen Joodse
en niet-Joodse gedupeerden.

Begin ’42 vroeg de raad van commissarissen van het Utrechts Dagblad, dat,
tot ergernis van de raad, onder hoofdredactie van dr. J. G. Loohuis uitge-
sproken pro-Duits geworden was, van Heuven Goedhart of deze bereid
was, na de bevrijding de nieuwe hoofdredacteur te worden. Hij aanvaardde
dat aanbod en ontving nadien elke maand via tussenpersonen een bescheiden
bedrag, maar die betalingen werden in augustus '42 gestaakt toen de raad
van commuissarissen de indruk had gekregen dat van Heuven Goedhart zich
op het gevaarlijke terrein van de illegaliteit bewoog (hij trok toen van zijn
kant de toezegging om hoofdredacteur te worden in). Die indruk was juist.
Van Heuven Goedhart had van de herfst van '41 af in direct contact gestaan
met de toenmalige redactie van Het Parool waarin Frans Goedhart en Koos
Vorrink de opmerkelijkste figuren waren. Goedhart werd evenwel in
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