
DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

'ZBM' van Brussel naar Toulouse zou brengen; van daaruit moest een derde
koerier, Paul ph. Veerman, samen met 'ZBM' het traject naar de Pyreneeën
afleggen.
In de nacht van za op 25 april kwam le Jeune van Heuven Goedhart met

een roeibootje afhalen aan de oever van de Maas bij Beek (Zuid-Limburg).
Gebruikmakend van interlocale trams (die werden minder frequent gecon-
troleerd dan treinen), bracht hij 'Jean Hubert Bollen, landbouwer-eigenaar',
naar Brussel.Daar wasWeidner aanwezig toen van Heuven Goedhart over-
gedragen werd aan Chait. Deze ging, ook weer hoofdzakelijk van trams
gebruikmakend, met hem naar de Belgisch-Franse grens, vanwaar zij, na
op een stil punt bij Valenciennesover een brug met prikkeldraad geklommen
te zijn, hun reis voortzetten, van Heuven Goedhart als 'Joseph Marcel
Dugard', apotheker van beroep, woonachtig in Toulouse. Na drie of vier
dagen was via Parijs (waar Veerman zich bij hen voegde) Toulouse bereikt.
Weidner kwam er naar toe en bepaalde dat 'ZBM' niet in een groep over de
Pyreneeën gestuurd zou worden maar, uiteraard door een gids begeleid
(dat moest de beste gids zijn die er was), geheel alleen. Weidner zei ook
(hij had dit van Visser' t Hooft vernomen) dat' ZBM', kwam hij eenmaal in
Spanje met Britse autoriteiten in contact, zich bij hen had aan te dienen als
'Blake'.
Van Heuven Goedhart moest in Toulouse een week wachten (hij deed

dat in een flat die door Dutch-Paris was gehuurd), maar op IO mei nam
Veerman, die volgens zijn papieren een in Noord-Frankrijk woonachtige
tandarts was, hem mee naar het plaatsje Foix (zie kaart VI op pag. 567).
Veel dieper in de grensstrook lag een Franse fabriek die voor de Wehrmacht
werkte, en Weidners groep had met de chauffeur van een der vrachtauto's
van die fabriek die in Foix blokken houtskoolmoest ophalen, de regeling
getroffen dat deze af en toe personen die Spanje wilden bereiken, tussen de
blokken verborg. Van Heuven Goedhart stapte in de vrachtauto met zijn
bagage in een rugzak. Veerman kreeg zijn koffer en bleef in Foix wachten
tot hij bericht ontvangen had dat de vrachtauto zonder moeilijkheden de
Duitse controleposten had gepasseerd (Veerman werd, Foix verlatend, door
de 'SD' gearresteerd maar wist zich onder verwijzing naar een handboek voor
tandartsen dat zich in de koffer bevond, vrij te praten).
Bij het verlaten van de vrachtauto vond van Heuven Goedhart zijn gids.

De tocht begon.
's Nachts om twee uur ging de gids er vandoor.
'Ik ben', vertelde van Heuven Goedhart in '48 aan de Enquêtecommissie,

'met veelmoeite weer teruggekeerd naar mijn punt van uitgang' (Foix,waar
de chauffeur van de fabriek hem opnieuw hielp)
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