
DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

Het lijkt ons niet noodzakelijk om hier uitgebreid te citeren uit het verslag
van de tocht van Amsterdam naar Madrid dat van Heuven Goedhart onder
de titel De reis van 'Colonel Blake' in '45 in Londen deed verschijnen. Hij was
er, gelijk reeds vermeld, midden juli '44 minister van justitie geworden; ruim
zeven maanden later, eind februari '45, was hij minister-af Aangezien hem
geen andere functie werd toevertrouwd, besloot hij toen, het relaas van zijn
tocht op schrift te stellen - een relaas dat veel gedetailleerder was dan wat hij
aan de Enquêtecommissie vertelde en dat van begin tot eind zijn buiten-
gewoon doorzettingsvermogen onderstreepte. Trouwens, dat had eigenlijk
zijn gehele carrière al gedaan voordat hij als drie-en-veertigjarige de
Pyreneeën overtrok.

Hij was wat men een Einzelgänger noemt: alle beslissingen wilde hij zèlf
nemen, zeer overtuigd als hij was van zijn bijzondere capaciteiten. Die had
hij: hij had een formidabele werkkracht, schreef snel, sprak zeer overtuigend
en placht met beslistheid op het doel af te gaan dat hij zich had gesteld. Er
stak iets vulkanisch in zijn wezen. Samenwerking op gelijk niveau met
anderen lag hem niet - hij wilde heersen. Geen enkele politieke partij had hem
ooit wezenlijk aangetrokken. Hij beschouwde de vooroorlogse Nederlandse
samenleving als ingedommeld en verouderd (die visie maakte hem geruime
tijd tot een onkritisch bewonderaar van de Sowjet-Unie) en voelde de
drang in zich om haar na de bevrijding grondig te 'vernieuwen'. Ware hij
een geduldige figuur geweest, dan zou hij na de bevrijding de kracht van
zijn persoonlijkheid en van zijn ideeën in dienst hebben gesteld van de poli-
tieke partij met wie hij zich het meest verbonden voelde, maar neen: met
geen van die partijen had hij innerlijke banden en na de bevrijding had hij
slechts één wens: ergens in den vreemde Nederland te mogen vertegen-
woordigen als gezant of ambassadeur. Hij moest zich tevreden stellen (en was
dat niet) met het hoofdredacteurschap van Het Parool. '[oumalistiek gezien',
aldus de toenmalige redacteur-buitenland Sal Tas (een geharnast tegenstander
van het communisme die dan ook voortdurend met van Heuven Goedhart
overhoop lag),

'was van Heuven Goedhart ongetwijfeld de beste hoofdredacteur die Nederland
bezat. Hij kende het vak als geen ander ; hij zat vol ideeën; hij was dynamisch en
hij kon leiding geven. Ik heb zelden iemand zo snel (en met zoveel succes) beslis-
singen zien nemen. Hij was een grote kerel met het gezicht van een boekanier.
Hij had een kolossaal zelfvertrouwen en dat gaf allure aan zijn gehele optreden.
Hij durfde risico's te nemen en was volstrekt niet bang voor krachtige figuren
om hem heen. Hij had geen ogenblik het gevoel dat ze hem de baas konden
worden. Hij had een hekel aan mensen die bang voor hem. waren. Dat maakte
een sadistische trek in hem wakker en dan trapte hij door. Voor de anderen was


