
DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

heeft. Gerbrandy schijnt hem te kennen. Hij wordt spoedig hier verwacht.
Ik vermoed dat hij niet voor eenministerspostin aanmerking komt.' 1

'Hij wordt spoedig hier verwacht' - ja, maar dat ging niet zo eenvoudig!
Engeland was ingevolge de specialeveiligheidsmaatregelen welke in verband
met D-Day waren getroffen, potdicht. Met een beroep op Churchill kreeg
Gerbrandy evenwel gedaan dat 'Mr. Blake' met prioriteit uit Gibraltar naar
Engeland mocht vliegen; in Engeland hoefde hij ook niet de Patriotic School
te passeren. Op zaterdag 17 juni bracht een auto hem naar Gerbrandy's
weekend-huisje benoorden Londen. Zijn persoonlijkheid maakte onmid-
dellijk grote indruk op de premier. Het was niet voor het eerst dat Gerbrandy
van aangezicht tot aangezicht stond met landgenoten die door hun deel-
neming aan het illegale werk hun leven op het spel hadden gezet, maar hier
was iemand van een formaat als in Londen nog niet was aangekomen: niet
een willekeurige illegale werker, maar de man die door Gerbrandy al als
hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad was gewaardeerd en die nadien
Het Parool geleid had op een wijze die het blad tot een van de beste Neder-
landse illegale bladen had gemaakt. InNederland had van Heuven Goedhart
de afspraak gemaakt dat hij, na in Londen op de coördinatie van de illegali-
teit te hebben aangedrongen alsmede op de vorming van een college dat
tijdens een eventueel vacuüm namens de regering zou kunnen optreden,
naar bezet gebied zou terugkeren (Gerbrandy hield deswege in de eerste tijd
van van Heuven Goedharts aanwezigheid in Londen diens naam geheim en
duidde hem aan als 'Colonel Blake'), maar door die terugkeer moest een
streep worden gehaald; nu in Frankrijk de strijd tussen de Geallieerde legers
en de Wehrmacht in volle gang was, leek het nauwelijks mogelijk zonder
onoverkomelijke moeilijkheden België en van daaruit Nederland te bereiken,
en van Heuven Goedhart was te oud om zonder onaanvaardbare risico's te
leren parachutespringen. Niet lang duurde het of voor Gerbrandy kwam vast
te staan dat deze nieuweling in het Londense milieu een belangrijke verster-
king van het kabinet zou vormen. Het lag voor de hand, welke post hem dan
moest worden toevertrouwd: het ministerschap van justitie dat van eiud
mei af door van Angeren als een vorm van dwangarbeid was beschouwd.
Uiteraard werd van Heuven Goedhart ook ten spoedigste in contact

gebracht met de koningin. Wetend dat hij uit de groep voortkwam die
enkele maanden tevoren Bosch van Rosenthal had gepousseerd als formateur
van een iuterimbewind, was zij jegens hem aanvankelijk niet vrij van

1 Van Lidth: 'Dagboek', 26 mei 1944.


