
VAN HEUVEN GOEDHART IN LONDEN

reserve, maar ook op haar maakte hij spoedig grote indruk: hier had zij nu
een van die 'helden' tegenover zich die haar zouden helpen, het 'vernieuwde'
Nederland op te bouwen; bovendien: hij had geen banden met de wereld
der politieke partijen maar stond daar vrij en kritisch tegenover èn hij was
tegenstander van de terugkeer van het 'oude' parlement! Zij was geneigd,
aan zijn oordeel en aan zijn adviezen buitengewoon grote waarde te hechten
en ging er dan ook accoord mee dat hij enkele weken na zijn aankomst in
Londen minister van justitie werd.
Op die benoeming komen wij in ons volgend deel terug.
Wat wij hier nog willen onderstrepen is dat er twee personen in Londen

waren die de waardering welke Gerbrandyen de koningin voor van Heuven
Goedhart aan de dag gingen leggen, met lede ogen aanschouwden: majoor
Somer, hoofd van het Bureau Inlichtingen, en zijn naaste medewerker
van Houten, nu ook majoor. Zij hadden het al niet begrepen op Het Parool
als 'links' illegaal blad dat actie had gevoerd tegen het Militair Gezag, even-
min op de nog steeds in onafhankelijkheid voortwerkende Visser 't Hooft
die bij van Heuven Goedharts overkomst bemiddeld had; daar kwam dan
nog bij dat zij pasWarendarf, die andere Parool-redacteur, die met SOB had
samengewerkt en een eigen verbinding met bezet gebied via Portugal had
trachten op te bouwen, volledig hadden weten uit te schakelen - zij be-
schouwden van Heuven Goedharts komst als een potentieel gevaarlijke aan-
tasting van het bijzondere gezag dat het Bureau Inlichtingen zich had weten
te verwerven.
Het meest bedreigd achtte zich van Houten. De man genoot van de

vertrouwenspositie welke hij sinds eind' 43 bij de koningin had kunnen op-
bouwen; dat was hem gelukt niet zozeer doordat hij haar zakelijke toelich-
tingen gaf op de grote hoeveelheden documentatiemateriaal uit bezet gebied
welke BI enkele malen per week distribueerde, maar vooral doordat hij haar
voortdurend naar de mond had gepraat. Hij stijfde haar in haar verzet tegen
het treffen van een regeling voor een noodparlement en dat kostte hem geen
moeite: persoonlijk achtte hij de herleving, zo spoedig mogelijk, van ver-
tegenwoordigende lichamen volmaakt overbodig en juichte hij het toe
wanneer de koningin dwars tegende ministers inging.' Slechts in zoverre

1 Op 23 mei' 44 schreef van Houten in zijn dagboek het volgende: 'Het moge, zowel
strikt formalistisch als praktisch, inderdaad waar zijn dat Hare Majesteit hier en
daar wel eens verder gaat dan volgens de regels van de constitutionele verhoudingen
en het principe van de ministeriële verantwoordelijkheid toegelaten is - maar wat
dan nog?! Wij leven hier niet in Holland in de normale politieke en parlementaire
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