NAAR DE COORDINATIE

regering zou of zouden vertegenwoordigen) maar waarin wel de hoop
werd uitgesproken dat uit alle illegale groepen een adviserend comité kon
worden gevormd. Gerbrandy achtte dat laatste nogal omslachtig; er waren
adviezen nodig die in het staatkundige vlak lagen — waarom dan niet gebruik
gemaakt van het Vaderlands Comité waarin (de namen van de vijf leden
waren door Genéve aan Londen doorgegeven) ervaren figuren zaten als
Drees en Donner? De koningin voelde daar niet voor. Voor cen bespreking
met Homan tekende zij op 24 maart aan: “Verzetsorganisaties komen op 't
tweede plan indien Glerbrandy] het Com. v. s crkent als centrale instantie
van advies. Het is moeilijk te beoordelen van hier of personen uit Com. §
voldoende vertrouwen hebben van andere ondergrondse leiders.’?

In dit meningsverschil lag, menen wij, het gelijk aan de zijde van de
koningin die niet ophield te betogen dat een de illegaliteit vertegenwoordi-
gende instantie niet mocht samenvallen met één groepering doch door en
uit alle groeperingen gevormd moest worden. Eind maart zond Gerbrandy
dienaangaande aan Visser 't Hooft een telegram (de tekst? werd door deze
onmiddellijk aan een koericr van de Zwitserse Weg meegegeven) dat aldus

luidde:

‘Hare Majesteit hoopt dat te zijner tijd een Comité van Advies zal samengesteld
zijn door de samenwerking van Vaderlands Comité, OD, Vrije Pers en andere
vertegenwoordigers van illegale bewegingen . . . Het eventuele vacuiim wordt
niet waarschijnlijk geacht . . . Hare Majesteit behoudt zich voor, later cen beslis-
sing te nemen omtrent persoon die bij dit vacuiim moet optreden. Door de
regering wordt voorgesteld om met het oog op samenwerking met Londen te
overwegen de vorming van een kleine groep uit voormannen verzetsorganisaties
en vertegenwoordigers illegale bewegingen in overleg met Vaderlands Comité.’

In april liet de koningin het denkbeeld om pas als zich een vacuiim zou
voordoen, van Londen uit één of meer regeringsvertegenwoordigers te
benoemen, vallen. ‘Zij is wel bereid’, tekende van Lidth in het midden van
de maand aan, ‘dat het Comité van Advies (Vaderlands Comité, uitgebreid
met voormannen van illegale en ondergrondse organisaties) één of meer
lieden aanwijst’ — van Lidth was daar ‘niet zo keen op’® en Gerbrandy ook
niet: beide ministers vreesden dat onduidelijke gezagsverhoudingen zouden
ontstaan. Met dat al waren zij bereid, met de koningin mee te gaan, totdat
zijzelf verwarring schiep door eind april opeens het standpunt in te nemen

! Blocnoot-notitie van de koningin d.d. 24 maart 1944 (archief kab. der koningin).
2 Eng., dl. VII b, p. 30. 2 Van Lidth: ‘Dagboek’, 17 april 1944.
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