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weten het niet. Wellicht van de koningin, wellicht van Beelaerts, wellicht
van Gerbrandy, wellicht van hen drieën samen. Eén ding staat vast: Ger-
brandy is de enige minister geweest die tevoren van de verzending van het
telegram weet had en er daarmee ook de staatkundige verantwoordelijkheid
voor aanvaardde (de tekst van 8 juni begon met de woorden: 'namens
koningin en minister-president'). Wij citeren wat van Lidrh, de voor het
Bureau Inlichtingen verantwoordelijke minister, op de avond van 8 juni
in zijn dagboek schreef:

'De kleine man bericht, dat hij zich heeft laten verleiden door H. M. een tele-
gram naar Holland te zenden, zonder mijn voorkennis, op uitdrukkelijke wens
van H. M. dit niet aan mijn oordeel te onderwerpen. Hij gevoelde zich daardoor
bezwaard en achtte zich verplicht mij op de hoogte te stellen. Het ging om de
aanwijzing van 'vertegenwoordigers' ingeval een vacuüm zou optreden. De
boodschap is te onbeduidend en de strekking daarvan is mij zo voldoende bekend,
dat deze geheimzinnigheid ietwat lachwekkend aandoet. Ik ben dan ook aller-
minst 'beledigd'. Noodgedwongen heeft H. M. de minister-president uit
constitutionele overwegingen in deze zaak gekend, die zij liefst 'op eigen houtje'
zou bedisseld hebben, maar daarmede moest het dan ook uit zijn en zij wenste
geen andere ministers ('zelfs' mij niet!) daarin te kennen! Majesteit, gij speelt een
gevaarlijk spel want telkens weer wilt gij roekeloos het schild van uw onschend-
baarheid wegwerpen!"

*

Welk een typerende passage! En hoezeer onderstreept zij opnieuw talrijke
elementen die wij in dit lange deel naar voren brachten!

Ten eerste de sterke drang van de koningin om zich vooral in zaken die
met de illegaliteit en met de toekomst van het 'vernieuwde' Nederland te
maken hadden (hier waren beide onderwerpen tegelijk aan de orde l), aan de
ministeriële controle te onttrekken.

Ten tweede het feit dat zij aan die drang weerstand bood, in dit geval
doordat zij tenslotte toch (wellicht op aanraden van Beelaerts die haar vaak
in die zin adviseerde) de tekst van bet telegram dat zij wilde doen uitgaan,
aan de goedkeuring van een minister, in casu de minister-president, onder-
WIerp.

Ten derde het gemak waarmee een minister, in casu van Lidth, aanvaardde

1Van Lidth: 'Dagboek', 8 juni 1944.


