
DE REGERING EN DE ILLEGALITEIT

dat over hem heengelopen was (in eigen ogen redde hij zijn figuur door de
boodschap die buiten hem om was uitgegaan, 'onbeduidend' te noemen,
hetgeen zij bepaald niet was).
En dan ten vierde het vreemde beleid van Gerbrandy die, menen wij, niet

had mogen aanvaarden dat deze zaak buiten van Lidth om afgedaan werd,
die zich daarover schaamde en die dan ook weer eerlijk genoeg was (wie
Gerbrandy als sluwer zag dan wij doen, zal wellicht de woorden 'handig
genoeg' bezigen) om van Lidth prompt te vertellen dat hij zich door de
koningin had 'laten verleiden' iets te doen wat hij, wat de procedure betrof,
niet had mogen toelaten.
En wat de zaak zelf aanging?
Het zal de lezer opvallen dat Gerbrandy op 8 juni goedkeurde wat hij

op I juni, nl. in zijn brief aan de koningin, afgekeurd had en 'hoogst gevaar-
lijk' had genoemd. Hoe is die omzwaai te verklaren?

Om te beginnen willen wij er op wijzen dat de coördinatie van de illegali-
teit en de vorming van een daaruit resulterend adviserend college een
moeilijke zaak vormden waarover men, gegeven het gebrekkige overzicht
dat de regering had, op het ene moment heel wel anders kon denken dan op
het andere; dat hebben dan ook zowel de koningin als Gerbrandyen
van Lidth gedaan in al diemaanden waarin de coördinatie overwogen werd.
Voorts is alleszins denkbaar dat de koningin tegen Gerbrandy gezegd

heeft dat zij speciaal ten aanzien van het noodparlement behoefte had aan
advies uit de kring van de illegaliteit - een advies waar ook Gerbrandy, die
zelf tegenstander was van het ontwerpbesluit-Tweede Bestuursvoorziening
en wist dat de Buitengewone Raad van Advies dat ontwerpbesluit op I juni
met tien tegen vijf sternmen had verworpen, prijs op kan hebben gesteld.
Dan willen wij onderstrepen dat de koningin en Gerbrandy op het terrein

van de illegaliteit geenszins gelijkwaardige gesprekspartners waren; de
koningin had tijd om de volledige illegale pers en alle op de illegaliteit
betrekking hebbende rapporten te lezen - Gerbrandy had die tijd niet, liet
de lectuur van de van het Bureau Inlichtingen ontvangen stukken meestal
aan van Haersma de With over en stond dus nogal zwak in elke discussie
met de vorstin welke de illegaliteit betrof
En tenslotte had zich tussen I en 8 juni iets voorgedaan dat, zo leek het,

in de gehele tweede wereldoorlog een nieuwe, beslissende fase had doen
aanbreken: op 6 juni, D-Day, was het tot de grote Geallieerde landingen in
Normandië gekomen welke de grondslag moesten leggen voor het verslaan
van de Wehrmacht in West-Europa en daarmee voor de bevrijding van
Nederland. Eindelijk! Vier jaren lang hadden de koningin en de minister-
president naar die bevrijding toegeleefd. Beiden haakten naar de dag waarop
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